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Op het uitgebreide oorlogsmonument in Everlo staan in totaal 122 namen van slachtoffers WO II. Achter ieder van 
deze slachtoffers zit een verhaal. Daarom is het mogelijk om op deze webpagina die verhalen op te roepen. Door op 
een naam te klikken krijgt u dat verhaal te zien. 

We zijn er ons van bewust dat er mogelijk fouten in die verhalen zitten. Ook beschikken we niet van alle slachtoffers 
over een foto en ontbreken zelfs gegevens. Mocht u tekortkomingen constateren, dan kunt u met ons contact opne-
men, via email: info@moennik.nl. Bij voorbaat dank. 
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Leon Arendt ( Neustadt (D) 01-01-1911 – † Panningen 18-11-1944) 
Gehuwd met Maria Arendt. 

Leon was een gedeserteerde Duitse soldaat, als Pool moest hij in Duitse dienst, en zat 

ondergedoken bij de familie Laemen op de Heuvelhoek. Tijdens een beschieting werden hij en 

mevrouw Anna Grijmans-Janssen door een granaat getroffen. Hij was op slag dood en  Anna 

lag zwaargewond op de grond en stierf tijdens het naar buiten dragen. Beiden werden op het 

kerkhof in Panningen begraven. 

De geboorteplaats van Leon, Neustadt, was tot 1920 Duits gebied en vanaf 1920 tot 1939 
Pools. Tijdens WO II vanaf 1939 tot 1945 weer Duits en vanaf dat moment opnieuw Pools. De plaats heet nu 
Wejherowo en ligt in de Woiwodschap (= provincie) Pommeren. 

De Duitse eenheid van Leon, 1e Bataljon, Grenadier-Regiment 1123 (180 Inf. Div,) werd in september 1944 verplaatst 
naar de omgeving van Venlo. Zo moet hij dus in Panningen terecht zijn gekomen. 

Leon moet een dochter (Krystyna Domska ) gehad hebben. In 1990 en 1998 heeft zij namelijk informatie proberen in 
te winnen bij Duitse overheidsinstanties, maar is niets te weten gekomen over het lot van haar vader 

Nog steeds is de zoektocht bezig om familie van Leon te achterhalen in Polen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Bronnen:  WAST Berlijn  
  Archief Heemkundevereniging Helden                                

Het gezamenlijke bidprentje  

Het gezamenlijke graf in Panningen. 



 

Jupke Beeren (Johannes Franciscus Jozef) ( Baarlo 15-02-1940 - † Venlo 14-04-1949) 
 

Tijdens de speeltijd van de toen nabijgelegen jongensschool in Helden-Dorp 

zag Jupke zijn vader aan de overkant van de straat bezig om oud ijzer op de 

wagen te laden bij smid Verbugt. Hij rende er naar toe om hem te helpen. 

Tussen dat oud ijzer lag echter een fosforgranaat die op dat moment 

ontplofte. Hij werd in allerijl naar het St. Jozefziekenhuis in Venlo gebracht 

waar hij overleed.  

Ondanks het feit dat dit vier jaar na de oorlog is gebeurd, kan hij toch als 

(indirect) slachtoffer van de oorlog genoteerd worden en staat daarom op het nieuwe deel van het monument 

vermeld. Op 16 april werd hij op het parochiekerkhof in Helden begraven. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
Familie Beeren 
Midden-Limburg 19-04-1949 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
 

Het bidprentje. 

De vermelding van het ongeluk in Midden-Limburg 19 april 
1949 

Zijn graf op het parochiekerkhof in 
Helden-Dorp. 

 



 

Sjang van Berlo (Johannes) ( Helden 25-07-1897 - † Venlo 28-05-1945) 
    Gehuwd met Gertruda Maria Hubertina van Zon. 

 

Ook hij moet tijdens de befaamde kerkrazzia van 8 oktober 1944 zijn opgepakt. Hij 

kwam terecht bij de Zuckerfabrik Schladen tot 13 dec. en vervolgens tot maart 1945 

bij de Reichswerke Hermann Göring, Hütte Braunschweig. Na zijn terugkeer uit 

Duitsland stierf hij korte tijd later. Op zijn sterfbed zei hij nog: “Ik vergeef aan allen, 

zelfs aan Duitsland.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: Archief KZ Drütte 
  Archief Heemkundevereniging Helden 

Het bidprentje 



 

Jan van den Beucken (Johannes) ( Panningen 18-12-1919 – † West-Terschelling 08-09-1939)  
Jan was als dienstplichtig zeemilicien bij de Koninklijke Marine en stoker aan boord 

van de mijnenveger ‘Willem van Ewijck’. Bij het leggen van zeemijnen bij West-

Terschelling, tijdens de mobilisatie, drijft het achterschip op een scherp gestelde 

mijn. Bij deze ontploffing, waarbij het schip binnen een minuut zonk, is hij samen 

met 29 collega’s omgekomen.  

Omdat tijdens de mobilisatie defensie voorbereidingen trof om voorbereid te zijn 

op een oorlog, kan Jan van den Beucken tot slachtoffer van de oorlog gerekend 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bronnen:  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
  Archief Heemkundevereniging Helden 
  Oorlogsgravenstichting 

De mijnenveger Willem van Ewijk. 

Het bidprentje 



Cor van den Beuken (Cornelis Johannes Theodorus) ( Helden 02-03-1926 – † Helden 19-03-1947) 
Cor werkte tijdens de oorlog op het distributiekantoor en hielp zo de illegaliteit aan 
bonnen, o.a. door zelf een inbraak met diefstal te plegen. Bij de verzetsrazzia op 17 
mei 1944 wordt ook hij opgepakt en via café Ueberbach in Panningen overgebracht 
voor verhoor naar het huis van bewaring in Roermond. Uiteindelijk komt hij als 
dwangarbeider terecht in de buurt van Viersen (D). Tijdens graafwerkzaamheden 
aan tankgrachten krijgt hij om onbekende reden een pak slaag van een Duitser en 
een klap met een schop tegen zijn hoofd. Hij komt terecht in het ziekenhuis van 
Wuppertal en zal daar blijven tot de bevrijding. Wiel Houwen haalt men daar na de 
capitulatie op naar Helden. Cor blijkt ernstig ziek te zijn en nagenoeg blind door de 
klap op zijn hoofd en wordt overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. Daar 
ondergaat hij een schedeloperatie. Enkele weken voor zijn overlijden komt hij weer 
thuis. Zijn ouders hebben de gemeente enkele malen verzocht om hun oudste zoon 
als oorlogsslachtoffer / lid van het verzet te erkennen en op het oorlogsmonument 
te vermelden. Dit wordt steeds geweigerd met als argument dat hij na de oorlog is 
overleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Familie van den Beuken 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Archief Heemkundevereniging Helden 

Het bidprentje van Cor waar de achternaam niet 

correct vermeld staat. 



 

Jan van den Beuken (Johannes) ( Helden 30-10-1884 – † Neufchâteau (B) 30-05-1940 ) 
    Gehuwd met Petronella Steeghs. 

Jan was als vrijwilliger lid van de Landelijke Luchtwachtdienst van de post Helden. De 
taak was het waarnemen van het vliegverkeer in de toegewezen sector. Doordat de 
brug in Venlo opgeblazen werd, waren er geen verbindingen meer mogelijk en moest 
de groep Helden zich in Den Bosch melden. Van daaruit ging de tocht verder via 
Bergen op Zoom en Antwerpen naar Zaamslag in Zeeuws-Vlaanderen. Uiteindelijk 
was de eindbestemming Duinkerken (F). Daar moesten ze inschepen op de SS Pavon 
om verplaatst te worden, maar buitengaats werd het gebombardeerd en door de 
kapitein op het strand gezet. Alle Heldenaren overleefden dit bombardement. Enkele 
dagen later werden ze krijgsgevangen door de oprukkende Duitsers. Op weg naar 
Duitsland kwam Jan in het ziekenhuis van Neufchâteau (B) terecht waar hij aan de 
geleden ontberingen stierf. Hij liet een vrouw, Petronella Steeghs, en zes kinderen 
achter. 

Hij ligt begraven op het Nationale Ereveld in Loenen, vak E nummer 1052. 

 

 

In 1949 brengen Joep Kessels, de kinderen 
Lies, Graad en Mia van den Beuken en Harrie 
Bos een bezoek aan het graf van Jan in 
Neufchâteau in de provincie Luxembourg in 
België. (graf II-44) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 
Familie van den Beuken 
Oorlogsgravenstichting 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
  
  

De gedenksteen op het graf op het Natio-
nale Ereveld in Loenen 



Hein Beurskens (Johannes Henricus) (Beringe 15-06-1910 - † Tilburg 11-05-1940) 
Hein was als dienstplichtig militair ingedeeld bij de Mitrailleur Compagnie, 

2e Bataljon van het 2e Regiment Infanterie en van Veghel naar Tilburg 

onderweg. Kort na middernacht op 12 mei naderde de groep een brug over 

het Wilhelminakanaal aan de Bosscheweg in Tilburg. Door een misverstand 

werd de brug door Frans-Marokkaanse troepen opgeblazen waarbij Hein 

om het leven kwam. Op 18 mei 1940 werd hij pas onder restanten van de 

brug gevonden. De dag erna werd hij begraven op de Algemene 

Begraafplaats ‘Vredehof’ in Tilburg, waarna hij op 17 juni herbegraven werd 

op het kerkhof in Beringe. 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden 
  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

               Familie Beurskens 

 

Hein in uniform. 

Het bidprentje 



Willem Bongartz ( Helden 24-01-1918 - † Kapelle (Zeeland) 16-05-1940) 
 

Willem was als soldaat gestationeerd in Zeeland en sneuvelde daar. 

Ofschoon hij in Venlo woonachtig was, blijft hij door zijn geboorte een 

Heldenaar die ook hier vermeld mag worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden 
  Archief gemeente Kapelle  

De inschrijving  van zijn overlijden bij de gemeente Kapelle in 
Zeeland.  



 

Louis / Lod Bos ( Helden 10-11-1924 - † Liessel 25-09-1944) 
Louis was de zoon van Wilhelmus Bos en Anna Elisabeth Wolters. Hij was lid van het verzet en 

Binnenlandse Strijdkrachten en zat daarom ondergedoken in Neerkant. Daar werd hij tijdens 

een razzia op vlucht voor de Duitsers door een buikschot gedood. Na de oorlog kreeg hij een 

graf op het Nederlandse Ereveld in Loenen (Vak E, graf 1030).  

 Behalve dat hij op het monument in Everlo staat vermeld als oorlogsslachtoffer is dat ook in 

Neerkant (Brabant) het geval. 

 

    
    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Bronnen:  Oorlogsgravenstichting 
                Archief Heemkundevereniging Helden  

Familie Bos               
                                          

    

Het bidprentje 

De grafsteen op het Ereveld in Loenen 



Theo Broekmans (Hendrikus Theodorus) ( Beringe 05-04-1922 - † Beringe 02-01-1947) 
Op 8 oktober 1944 werd ook Theo opgepakt tijdens de bekende oktoberrazzia. Via 

Durchgangslager Huve Hawisa werd hij mogelijk tewerkgesteld in een suikerfabriek in 

Baddeckenstedt en moest daar 12-urige werkdagen met ongezond werk doormaken. 

Hij overleefde de ontberingen die hij meegemaakt had, maar kwam ziekelijk daarvan 

terug en werd bedlegerig met uiteindelijk de dood als gevolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het document uit Salzgitter waar Theo als Theodor Brockmans (nr. 1666) geregistreerd stond en waarschijnlijk 
werkzaam was bij G. Klusman. 

Bronnen:  ITS Arolsen,  
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas),  
Archief Heemkundevereniging Helden 



Jan Brummans (Johannes Jacobus Henricus) ( Beringe 07-11-1926 - † Starachowice (PL) 09-01-1945) 
Op 8 oktober 1944 werd ook Jan de dupe van de grote razzia om mannen naar 
werkkampen in Duitsland te sturen. Te voet ging het naar het station in Venlo. Vandaar 
vertrok de trein naar Wuppertal (D). Daar kon hij zich aanmelden om bij een 
suikerfabriek in Baddeckenstedt te gaan werken. Na de bietencampagne moest hij via 
Lager Salzgitter op weg gaan naar Polen. Na vier dagen en nachten via Katowice en 
Krakau in een veewagon te hebben doorgebracht arriveerde de trein in Starachowice. 
Daar werd hij te werk gesteld bij de Herman Göringwerke om kanonnen te maken. Door 
de opmars van de Russen moest de fabriek ontmanteld worden. Zware ijzeren spanten 
moesten vastgezet worden op een wagon, maar dat gebeurde niet goed, waardoor alles 
omsloeg en Jan daaronder terecht kwam. Met zware inwendige kneuzingen bracht men 
hem naar het ziekenhuis waar hij drie dagen later overleed. Zijn medegedeporteerden 
Piet Welten uit Helden en Sjeng Huys uit Tegelen hebben hem in die dagen bijgestaan. 
Op het plaatselijke kerkhof vond hij zijn laatste rustplaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden 

Oorlogsgravenstichting 

ITS Arolsen Archives 

Het bidprentje 



 

Willem Brummans (Wilhelmus) ( Helden 27-10-1866 - † Helden 20-11-1944) 
   Gehuwd met 1. Elisabeth Niessen 2. Anna Maria Joosten. 

Willem, bijnaam Enkes Wullem, was twee keer getrouwd. In 1896 in Helden met 
Elisabeth Niessen (1865 – 1905). Zij kregen vijf kinderen. In 1906 trouwde hij in 
Koningslust met Anna Maria Joosten (1869 – 1952) en zij kregen nog vier kinderen.  
Op maandag 20 november 1944 (de Panningse kerk was vernield) ging hij naar de 
kerk. De mis was in het Patronaat of bij de Paters. 
Ondanks de waarschuwingen van zijn vrouw en andere familieleden  die vonden 
dat het nog te gevaarlijk was ging hij toch naar Panningen. 
Hij was eigenwijs. Hij ging te voet van Vosberg 421 via een weg langs het Waterloat 
(beek) naar een weg achter de Heuf (tuinen van de bewoners van de markt in 
Panningen). Ter hoogte van de fam. Van Doren werd hij daar om acht uur ’s 
morgens getroffen door granaatvuur en onthoofd. Zijn zonen Jan en Bertus 
moesten hem identificeren. Toen het weer veilig was werd hij door vrijwilligers 
begraven op het parochiekerkhof in Panningen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

   

 

 

 

 

Bronnen:  Archief Heemkundevereniging Helden 

  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 

 

Het bidprentje 

De boerderij van Willem Brummans. 

Willem Brummans met zijn tweede 
echtgenote Anna Joosten. 



 

Piet van Cann (Frans Peter Mathis) ( Melick 22-12-1886 – † Bergen-Belsen (D) 31-03-1945) 
     Gehuwd met Rosa Helena Hubertina Konings. 

 

Als burgemeester liet hij oogluikend toe dat gemeentepersoneel hun gang 

konden gaan met illegale praktijken. Hij negeerde de Duitsers en saboteerde 

zo veel mogelijk. Bij de razzia van 17 mei 1944 pakte men hem ook op en via 

Roermond, Maastricht en Kamp Vught kwam hij op 6 september in 

concentratiekamp Sachsenhausen terecht. Na de ontruiming van dit kamp 

werd hij overgebracht naar Bergen-Belsen, waar hij op 31 maart 1945 

overleed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden  
  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
  ITS Arolsen Archives 

De kampkaart van Vught. 



 

Guus Captijn (Augustinus Josephus) ( Haarlem 10-10-1919 - † Husum (D) 12-12-1944) 
Guus, woonachtig in Haarlem, was schilder van beroep en verbleef als 
onderduiker in Panningen bij de familie Roosen op de Vosberg. Bij een razzia in 
augustus 1944 werd ook hij opgepakt en via Vught en Amersfoort op transport 
gezet naar Duitsland, waar hij eerst in Neuengamme (nr. 49237) terechtkwam en 
uiteindelijk in buitenkamp Husum-Schwesing aan de gevolgen van ondervoeding 
en mishandeling stierf en mogelijk in een massagraf begraven werd op de 
Ostfriedhof Husum S O 108. De gevangenen van KZ Husum moesten de 
Friesengang uitgraven.  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

   

De registratie door het Rode Kruis met als geboortejaar 1917. 

. 
    

 

 

 

 

 

 

                

 

  

 

 

 

Bronnen: ITS Arolsen Archives, Totenbuch Neuengamme, Het Rode Kruisarchief, Archief KZ Drütte, Archief gemeente 
Helden (nu Peel en Maas), Archief Heemkundevereniging Helden en Archief Gedänkstätte Husum. 

Het overlijdensbericht zoals dat op 30 juni 1945 in het week-
blad Midden-Limburg stond afgedrukt met een verkeerde 
publicatiedatum (= 24 juni 1944) en verkeerde sterfdatum 
volgens Duitse documenten Het  bidprentje met een verkeerde 

sterf 



 

Frans Claessen (Franciscus Hubertus Antonius)  ( Helden 20-12-1894 – † Bergen-Belsen (D) 09-03-1945) 
   Gehuwd met Henrica Johanna Hubertina Wilhelmina Duijsings. 

 

Frans werd onderwijzer in Belfeld, maar moest door de eerste wereldoorlog onder 
de wapenen. Daar deed hij, naast studeren, veel aan sport en atletiek. In de tijd 
dat hij in Utrecht gelegerd was, leerde hij zijn vrouw Riek kennen, en trouwde met 
haar in 1918. Een jaar later vertrok het jonge paar met één kind, Frans was 
inmiddels 1e luitenant, naar Nederlands-Indië. Na zijn vertrek uit de militaire 
dienst werd hij daar in 1922 inspecteur Lichamelijke Opvoeding. Op verlof in 
Nederland zijnde in 1939 werd Frans opnieuw gemobiliseerd als kapitein van een 
bataljon. Na de capitulatie kreeg hij een baan als inspecteur Lichamelijke 
Opvoeding in Amsterdam. Daar sloot hij zich in 1942 aan bij het verzet en werd 
commandant van de Ordedienst. Op 14 juli 1944 pakten de Duitsers hem op. Via 
kamp Vught, kamp Oranienburg Sachsenhausen en Neuengamme kwam hij in 
Bergen-Belsen terecht, waar hij overleed. Pas in 1947 kwam de familie via het 
Rode Kruis daarvan op de hoogte. In Amsterdam-Slotermeer eerde de stad 
Amsterdam hem door een straat naar hem te noemen. 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bronnen: 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Oorlogsgravenstichting  
 
 

 

Het gezin Claessen - Duijsings 

Het bidprentje 



 

Theo Cox  (Theodorus Johannes) ( Helden 23-01-1925 - † Tegelen 05-06-1945) 
Tijdens de razzia van 17 mei 1944 werd Theo, bijgenaamd Juul, thuis opgepakt en 
op transport gesteld naar kamp Amersfoort. Uiteindelijk kwam hij in een fabriek in 
Hannover terecht. In april 1945 was hij weer terug bij zijn familie op de Van 
Hövellstraat in Helden. In het aspergeveld achter het huis hadden mijnen gelegen, 
maar die waren volgens defensie allemaal opgeruimd. Theo werkte graag op dat 
veld en op 5 juni ging hij aan het eind van de middag weer daar naar toe. In een 
hoek van het veld lag nog stro dat de dag ervoor nog niet helemaal opgebrand 
was. Hij stak dat aan en ging er op zijn hurken bij zitten om van een sigaretje te 
genieten. Er volgde een hevige knal! Zwaar bloedend bracht Sjraar van Essen hem 
bij Sjang Keiren naar binnen om hem via taxi Gielen en het veer in Kessel naar het 
Tegelse ziekenhuis te brengen. Daar constateerde men een gapende wond in zijn 
bovenbeen. Dat werd meteen geamputeerd. Wat niet opgemerkt was dat een 
scherf van de landmijn in zijn longen was binnengedrongen. Theo stierf nog 
diezelfde avond. 

 

 

Hij was in Duitsland tewerk gesteld in de ‘mechanische weberei’ volgens de kampkaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 

De Moennik 59, maart 2017 

Jeugdherinneringen door Jeanne Cox (zus van Theo) 

Het bidprentje 



 

Corneel Daniëls (Cornelis) ( Grashoek 13-11-1907 - † Hildesheim (D) 22-03-1945) 
 Gehuwd met Maria van Grimbergen. 

Hij was na zijn deportatie van 13 oktober 1944 tot 13 december 1944 tewerkgesteld  bij de 
Zuckerfabrik Groß Mahner in Salzgitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De inschrijving van het overlijden in de gemeente Helden. 
De aangifte werd gedaan door lotgenoot Antoon Cauven. 

 
 
Bronnen:  ITS Arolsen Archives 
  KZ Drütte 
  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
  Archief Heemkundevereniging Helden 
 

Een overzichtslijst van tewerkgestelden met Cornelius als nummer 1690 



 

Graad Daniëls (Gerardus Leonardus) ( Beringe 14-12-1908 - † Venlo 19-02-1949) 
    Gehuwd met Maria Jacoba Janssen. 

Tijdens de kerkrazzia op 8 oktober 1944 werd ook Graad opgepakt en afgevoerd naar 

Duitsland om daar te werken. Enkele weken daarna werd zijn vrouw, Maria Jacoba 

Janssen, getroffen door een granaat, waarvan ze gelukkig herstelde. Na de terugkeer van 

Graad in mei 1945 kon het gezin Daniëls enkele jaren hun gezamenlijk leven weer 

voortzetten. Tot zich een kwaal bij Graad openbaarde die hij in Duitsland opgelopen 

moest hebben. Een ziekenhuisopname mocht helaas niet meer baten.   

 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden 

 Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 

De trouwfoto van Graad en Maria. 

Het bidprentje. 



 

Graad van Diepen (Gerardus) ( Grubbenvorst 21-04-1901 - † Lübeck (D) 21-06-1945) 
   Gehuwd met Maria Gertrudis van den Homberg. 

Het in Helden woonachtige gezin Graad Van Diepen – Maria Van den Homberg telde zeven 

kinderen, met nummer acht op komst, toen vader Graad werd opgepakt en via het 

Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort in oktober 1944 in Hamburg terecht kwam om daar 

te werk gesteld te worden. Verzwakt en uitgeput kwam hij in Lübeck in het ziekenhuis terecht 

waar hij overleed. Pas op 2 augustus vernam de familie dat hij was overleden. Na de oorlog is 

zijn stoffelijk overschot bijgezet op het Nationaal Ereveld in Lübeck- Vorwerk, grafnummer 3 B 

25. 
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Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden, Oorlogsgravenstichting, ITS Arolsen Archives 

Familie Van Diepen 

 

 

Zijn ‘verdiensten’ in het Kamp Amersfoort 

Zijn grafsteen op het Ereveld 

Zijn bidprentje 



Gerard van Dijck (Gerardus) ( Helden 16-10-1896 - † Helmond 11-10-1944) 
   Gehuwd met Hendrica Maria Giesen. 

De in Asten wonende Heldenaar was, samen met nog zo’n twintig mannen en jongens, 
getuige hoe in de bossen op 9 oktober 1944 geallieerde militairen een Duitse 
patrouille gevangen namen. Twee beambten van de gemeente voegden zich bij die 
groep. Zij hadden de opdracht om de door de Duitsers achtergelaten munitie op te 
ruimen. Een gevonden vreemd munitiekistje trok de aandacht van de hele groep. De 
passerende Duitse gevangenen waarschuwden voor het gevaarlijk voorwerp. Door een 
ongelukkige handeling werd iets in werking gesteld waardoor het kistje met een 
oorverdovende knal explodeerde. Acht omstanders vonden daarbij meteen de dood. 
Van de levensgevaarlijk gewonden overleden binnen een week nog vijf personen in het 
Helmondse ziekenhuis, waaronder Gerard van Dijck. Enkele weken later stierf nog een 
kind, in totaal waren er dus veertien slachtoffers te betreuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief Deurne 

Het bidprentje 



 

Jeu Dorssers (Matheus Hendrikus) ( Panningen 30-01-1920 – † Datteln (D) 28-11-1944) 
Jeu of Mathieu werd ook bij de kerkrazzia op 8 oktober 1944 opgepakt en kwam uiteindelijk 

in Recklinghausen terecht waar hij tewerk werd gesteld als hulplokomotiefstoker. Volgens het 

Duitse bidprentje kwam hij in Datteln bij een bombardement om het leven en volgens een 

Duitse akte gebeurde dat op het spoorwegterrein daar bij kilometerpaal 40 om 11.40u. In 

het bijzijn van landgenoten werd hij op het Nordfriedhof in Recklinghausen begraven. Na de 

oorlog kreeg zijn stoffelijk overschot een plek op het Nederlandse ereveld in Düsseldorf-

Oberbilk, vak C, rij 2, graf 52. 

 

 

 

       
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 

ITS Arolsen Archives 

Familie Dorssers 

De begrafenisregistratie van de parochie in Recklinghausen. 
 

De Duitse overlijdensakte die in 1949 
alsnog werd opgesteld. 

Het Duitse bidprentje 



 

Johannes Driessen ( Helden 24-02-1913 - † Champigneul (F) 30-05-1945) 
        Gehuwd met Gertruda Theodora Verhaegh. 

Het enige dat bekend is, is dat hij is gevangen genomen en van 13 oktober 1944 tot 13 december 

1944 gewerkt heeft in de Zuckerfabrik Gross-Mahner Achilles & Co. Vanaf 15-12-1944 was hij 

werkzaam bij de Reichswerke Hermann Göring als hulparbeider in de cokesoven. Hij verbleef 

darabij in Watenstedt Lager 6 en werd uiteindelijk begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats 

Rusthof Amersfoort Erehof graf 12 D 178. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen:  Oorlogsgravenstichting 

Archief KZ Drütte 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

De registratie van zijn overlijden in de gemeente Helden 



 

Bèr Engels (Hubertus Johannes) ( Beringe 22-11-1922- † Beringe 06-01-1946) 
Bèr was net als zijn vader tuinder van beroep en zat eerst een tijd ondergedoken toch bij de 
kerkrazzia meegevoerd naar Duitsland en was van 13-10-1944 tot 13-12-1944 tewerkgesteld bij 
de Zuckerfabrik Groß-Mahner Achilles & Co. Na zijn terugkeer verbleef hij geregeld in het 
ziekenhuis en op oudejaarsdag 1945 mocht hij thuis uitzieken. De geleden ontberingen waren zo 
groot dat hij daar uiteindelijk aan is bezweken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas0 
  Archief KZ Drütte 
  Archief Heemkundevereniging Helden 

 

Het bidprentje 



 

Driek Engels (Hendricus Johannes) ( Meijel 30-09-1905 - † Kessel 10-05-1940) 
   Gehuwd met Maria Gertruda Hanssen. 

Hij was dienstplichtig soldaat bij de 3e Compagnie van het 2e Grensbataljon en in Kessel aan 

de Maas gelegerd. Vroeg op die tiende mei werden de loopgraven en kazematten getroffen 

door Duits geschut en mortiervuur. Tijdens de verdediging van die Maassector is Driek in of 

nabij kazemat S-103 om het leven gekomen. Hij kreeg een veldgraf in Kessel, maar werd 

naderhand herbegraven op de R.K. Begraafplaats in Beringe, omdat Beringe zijn woonplaats 

was. 

Op 23 oktober 1939 was hij getrouwd met Maria Gertruda Hanssen en vier maanden na zijn 

dood werd dochter Jet (Henriette) geboren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:   Archief Heemkundevereniging Helden  

                 Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

                 Oorlogsgravenstichting 

                 Dochter Jet Engels 

   

  

 

Het bidprentje  

Het oorlogsmonument op de R.K. begraafplaats Beringe 

waar ook zijn naam vermeld staat. 



Jan Fransman (Johannes Hubertus) ( Afferden 08-01-1901 – † Tegelen 01-02-1946) 
Gehuwd met Catharina Louisa (To) Simons. 

 
Omdat Jan in 1931 in Maasbree trouwde met Catharina Louisa Simons kwam hij met haar in 
Beringe wonen. Hij was daar ploegbaas bij de trammaatschappij. Ook Jan werd naar Duitsland 
afgevoerd om te werken en kreeg daar veel te verduren. Na zijn terugkeer werd hij daardoor 
snel bedlegerig om uiteindelijk overgebracht te worden naar het ziekenhuis in Tegelen, waar hij 
stierf. Hij liet geen kinderen na.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden 

  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bidprentje  



Mathijs Geuijen (Mathias) ( Roggel 14-12-1903 - † Grashoek 31-05-1945) 
    Gehuwd met Anna Maria Hubertina Berger. 

Mathijs was slager van beroep. Ook hij werd vanuit Grashoek naar Duitsland gedeporteerd 
en kwam van 13-10-1944 tot 13-12-1944 terecht bij de Zuckerfabrik Groß-Mahner Achilles & 
Co. in Salzgitter-Watenstedt (Lager 6). Daarna bij de Reichswerke Hermann Göring in 
Salzgitter als ‘hilfsarbeiter Lagerbau’ tot maart 1945. Hij werd ziek en kreeg geen verzorging 
om te herstellen. Doodziek keerde hij na de capitulatie van Duitsland terug om kort na zijn 
terugkeer thuis te sterven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 39 zijn naam op de arbeiderslijst van suikerfabriek Groß-Mahner Achillis en Co. in Salzgitter-Watenstedt. In het Duitse Archief 
wordt zijn geboortejaar 1902 vermeld, maar in de gemeentegegevens is dat 1903. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen:  
ITS Arolsen Archives 
Archief KZ Drütte 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Archief Heemkunde-vereniging Helden 

 

Het bidprentje vermeldt 30 mei als sterfdatum, maar in de gemeentelijke 
akte staat 31 mei 

De gemeentelijke akte. 



 

Jan Gielens (Johannes) ( Meijel 22-06-1889 - † Tegelen 02-02-1946) 
   Gehuwd met Hendrina Kempen. 
 

Jachtopziener Jan Gielens maakte een rondgang door het bos van de Marisberg op 1 februari 
1946. Samen met Hannes Baetsen en zijn broer Chris. Omdat Jan voorop liep trapte hij op een 
Duitse mijn. Daarbij viel hij op een tweede mijn. Hij werd nog naar het ziekenhuis in Tegelen 
gebracht, maar die hulp mocht niet meer baten. Een dag later overleed hij. Hij liet geen 
kinderen na. Ter nagedachtenis vervaardigde timmerman Corneel Kessels een kruis op verzoek 
van de jagersvereniging uit Grashoek dat op de plaats werd gezet waar al eerder in 1944 Piet 
Steeghs en en Sjaak Vervuurt ook op een mijn waren getrapt. Piet Steeghs overleefde het, maar 
Sjaak niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Historische Werkgroep Grashoek 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas)  

Het bidprentje  

De plek aan de Marisbaan in Grashoek  
(situatie 2022) waar het oorspronke-

lijke kruis werd opgericht. 



 

An Gommans (Anna Helena) ( Helden 04-07-1896 - † Weert 23-11-1944) 
     Gehuwd met Henricus Theodorus van Lier. 

Zij is op 23 november 1944, samen met haar oudste zoon bezig met het 
melken van de koeien. Dat alles in het bijzijn van enkele Schotse bevrijders. 
Plotseling slaat een granaat in op het erf en een granaatscherf verwondt 
moeder Anna ernstig. Zij wordt overgebracht naar het ziekenhuis in Weert, 
waar ze rond zeven uur ’s avonds overlijdt. Haar gezin met echtgenoot 
Handrie en acht kinderen in de leeftijd van drie tot vijftien jaar moeten 
zonder moeder verder. Ze wordt oorspronkelijk in Weert begraven, maar op 
28 februari 1945 herbegraven op het kerkhof in Helden-Dorp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:       Archief Heemkundevereniging Helden 

                      Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

                      Archief familie Gommans 

 

                                                                          

 

 

 

Het bidprentje 

An op jongere leeftijd. 



Drees Gommans (Andreas Leonardus Johannes) ( Beringe – 20-05-1920 – † Salzgitter (D) 15-01-1945) 
Hij kwam te overlijden in Salzgitter-Hallendorf Lager 21. Als doodsoorzaak werd 
‘herzschwäche und Kreislaufschwäche’ genoteerd. Op 01 februari 1945 werd hij begraven 
op het kerkhof voor buitenlanders Jammertal veld IV rij 13 graf B. Later herbegraven op het 
Nederlandse Ereveld in Hannovergraf F 57. 
Hij was de oudste zoon in het gezin Gommans – Reinders, waarvan zijn broer Lei ook door 
de oorlog kwam te overlijden. 
In het Duitse archief staat Drees abusievelijk vermeld als Goumans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een akte met de verkeerde naam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele vermeldingen in het Duitse archief ITS Arolsen Archive. 

Opvallend is dat Sef van Heugten hier ook met een verkeerde naam vermeld staat. 

 
 
 
 
 
Bronnen: Oorlogsgravenstichting 
  Archief ITS Arolsen Archives 
  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
  Archief Heemkundevereniging Helden 
  Archief KZ Drütte 

 

 

Het bidprentje zonder de datum van overlijden. 

 



Graed Gommans (Gerardus) ( Beringe 04-03-1894 - † Salzgitter (D) 09-03-1945) 
Gehuwd met Johanna Dorothea Steeghs. 

Graed of Chrit wordt ook het slachtoffer van de kerkrazzia en komt daardoor in Duitsland 
terecht. Volgens de papieren is hij vanaf 14 oktober 1944 tewerkgesteld bij de 
Reichswerke Hermann Göring in Salzgitter als ‘Verlader am Hochofen’ en verblijft in 
Reppner Lager 24. Daar sterft hij door ‘Allgemeine Körperschwäche’, zoals dat in de 
papieren aldaar vermeld staat. Hij wordt op 15 maart begraven op het kerkhof van 
Hallendorf veld 4, rij H, graf 16, maar blijkbaar herbegraven op het grote kerkhof 
Jammertal veld IV rij 11 graf G in Salzgitter. In een enkel document staat als sterfdatum 12 
maart geboekt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bronnen:  Archief ITS Arolsen Archives 

Archief KZ Drütte 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Oorlogsgravenstichting 

De naamsvermelding in de chroomstalen klapper op het kerkhof 
Jammertal, anno 2021. Hij lag daar begraven op veld IV rij 11 

graf G. 

Het document van de begrafenisondernemer in Hallendorf 

Zijn inschrijfkaart bij de Reichswerke AG Hermann Göring 



Lei Gommans (Leonardus Jacobus) ( Beringe 23-05-1924 - † Tegelen 26-03-1946) 
Hij was één van de drie broers uit het gezin Gommans-Reinders die weggevoerd werden 
naar Duitsland. Zijn broer Drees overleed daar ook.  werd tewerkgesteld bij de Reichswerke 
Hermann Göring in Salzgitter van 16-10-1944 tot 26-02-1945.In een document van het 
‘Städtisches Krankenhaus Drütte’ staat vermeld dat hij daar in het ziekenhuis verbleef van 
24 januari tot 20 februari 1945. Er staat geen ziektevermelding bij. Toen Lei echter na de 
bevrijding terugkeerde moest hij meteen verpleegd worden en kwam daardoor in het 
ziekenhuis in Tegelen terecht, waar hij overleed aan de gevolgen van de deportatie. Hij 
werd op het kerkhof in Beringe begraven. 

 

     

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:   ITS Arolsen Archives 

Archief KZ Drütte 

Archief Heemkundevereniging Helden  

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas)   

Het bidprentje  

De vermelding in het ziekenhuisregister van Drütte. Zie nr. 47. 



Hendrik Haenraets (Hendrikus) ( Panningen 08-05-1888 - † Tegelen 10-05-1945) 
 Gehuwd met Johanna Maria Drissen. 

Hendrik was kuiper (kuuper) van beroep. In 1925 trouwde hij met Johanna Maria Drissen 
uit Sevenum. Toen hij opgepakt werd om gedeporteerd te worden was hij al sinds 1938 
weduwnaar. In Viersen werd hij tewerkgesteld, maar moest daar na een brand, waarbij al 
zijn spullen in de vlammen opgingen, verkassen. Hij schreef toen een brief uit Lindorf aan 
zijn kinderen, waarin hij opmerkte dat hij ziek was. Na zijn terugkeer bleek hij ongeneeslijk 
ziek te zijn en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Twee van zijn zonen keerden 
heelhuids terug. Hij was de vader van zes kinderen waaronder de bekende ‘Hay van de 
Kuuper’. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Archief gemeente Venlo 
Familie Haenraets 

De brief in getypte vorm.  Het bidprentje 



 

Gertruda Heijnen ( Helden 11-04-1898 - † Panningen 17-11-1944) 
    Gehuwd met Bernard Smeets. 

Daags voor de bevrijding van Helden werd zij getroffen door een noodlottig ongeval, zoals 
dat op het hier onderstaand bidprentje werd vermeld. Verdere informatie ontbreekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Familie Smeets 

 



 

Zuster Alphonsa Hendricks (Julia Dorothea) ( Helden 27-07-1874 – † Semarang (Ind) 07-01-1945) 
 

Zij is de dochter van Jacobus Heijnen en Petronella Coenders uit Helden-
Dorp. Op 7 april 1894 treedt ze in bij de Zusters Franciscanessen in 
Heythuysen. Op 22 september 1896 legt ze de eeuwige geloften af en heeft 
ondertussen de opleiding tot onderwijzeres gevolgd en gaat in Heythuysen 
als onderwijzeres aan de slag. Haar kloosternaam wordt Maria Alphonsa.  

Op 20 april 1900 vertrekt ze naar Semarang in Nederlands-Indië om daar 
vanaf 4 juni, de dag van haar aankomst, ook werkzaam te zijn als 
onderwijzeres en vanaf 12 december 1912 als overste in de diverse plaatsen 
daar. Tijdens de bezetting door de Japanners wordt ze geïnterneerd in kamp 
Lampersari – Sompok en sterft daar. Haar graf is helaas niet bekend, daarom 
staat ze bij de OorlogsGravenStichting geregistreerd als begraven Buiten 
Erevelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Oorlogsgravenstichting 

Familie Hendricks 

De plattegrond van het kamp Lampersari-Sompok 



 

Handrie Hendrix (Henricus Wilhelmus Franciscus) ( Maasbree 10-11-1919 – † Salzgitter (D) 14-01-1945) 
Ook Handrie werd na de deportatie als harder (‘härter’) tewerkgesteld in het Duitse 
Watenstedt waar hij tijdens een bomaanval van de geallieerden op het bedrijfsterrein 
dodelijk getroffen werd en twee dagen later op het kerkhof Jammertal graf Sonderfeld 
West rij 2 graf 14 begraven. Na de oorlog werd zijn stoffelijk overschot in december 1953 
overgebracht naar het Nederlandse Ereveld in Hannover graf G 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bronnen: 
Archief ITS Arolsen Archive 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief KZ Drütte 
Oorlogsgravenstichting 

Het bidprentje. 

Bewijs inlevering distributiekaart1 

De overlijdensverklaring zoals die na de oorlog is opgemaakt. 



 

Jeu Hendrix (Mathijs) ( Helden 09-09-1916 - † Loosduinen 10-05-1940) 
Als dienstplichtig grenadier maakte Jeu deel uit van de 3e Compagnie 1e Bataljon van het 
regiment Grenadiers en met zijn eenheid belast met de beveiliging van het gebied rond 
Loosduinen bij het vliegveld Ockenburg. Vroeg in de morgen van 10 mei 1940 daalden 
Duitse valschermtroepen en andere luchtlandingseenheden neer op en rond het vliegveld. 
In de felle gevechten die plaatsvonden werd zijn eenheid bij het heroveren van het 
vliegveld getroffen door granaatvuur. Jeu raakte zwaar gewond en stierf nog diezelfde dag. 

Hij werd begraven op het 
Militair Erehof van de 
gemeentelijke 
begraafplaats van Den 

Haag.  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen:  
Archief Heemkundevereniging Helden,  

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas),  
Oorlogsgravenstichting,  
Familie Hendrix. 

Het bidprentje 

De vermelding dat hij gesneuveld is. 

Lies Geurts, zijn verloofde uit 
Baarlo. 

De berichtkaart van zijn overlijden met  dat zijn beide benen 

verbrijzeld waren. 



 

Sef van Heugten (Joseph) ( Meijel 17-02-1902 - † Salzgitter-Drütte (D) 22-01-1945) 
   Gehuwd met Maria Gertruda van den Beuken. 

Hij was grondwerker / landbouwer en woonde in Beringe. Na zijn deportatie werd hij daar 
volgens een Duitse akte van 28 oktober 1944 tot 3 maart 1945 als rangeerder bij het 
Reichsbetriebswerk in Mönchen-Gladbach aangesteld, wat echter niet kan, gezien zijn 
overlijdensdatum. Hij is in het ziekenhuis in Drütte aan longontsteking overleden. Eerst 
begraven op het kerkhof Jammertal veld IV rij 9 graf E. Na de oorlog werd hij bijgezet op het 
nationaal Ereveld in Loenen graf E 653. Een Duitse akte 
vermeldt abusievelijk dat zijn stoffelijk overschot naar het 
Ereveld in Hannover zou zijn overgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
Archief KZ Drütte 
Archief ITS Arolsen Archives 
Archief Stadt Salzgitter 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Ooorlogsgravenstichting 
Heemkundevereniging Helden 

 

Een Duitse akte met een verkeerde schrijfwijze van de naam 

Een detail uit de Duitse akte met de onmogelijke tewerkstelling tot 03-03-1945 

De Heldense overlijdensakte met de datum van 09 januari 



 

Piet Hoebers (Petrus Johannes Jacobus) ( Helden 09-07-1920 - † Helden 10-08-1944) 
Op 10 augustus 1944 komt de beruchte Strobel met enkele leden van de 
Ordnungspolizei bij smid Piet Hoebers aan de deur op de Markt in 
Panningen. Die wordt uit huis gehaald en bevolen om te rennen. Dan wordt 
hij in koelen bloede op straat doodgeschoten. Piet zou aan sommige 
Knokploegacties hebben deelgenomen en door infiltranten in het verzet 
verraden zijn. Tegelijkertijd licht de andere beruchte Duitser, Nitsch, in de 
Kerkstraat Piet Korsten uit zijn bed. Ook hij wordt, naar later blijkt ten 
onrechte, op straat doodgeschoten. De Duitsers laten de lijken bij hun 
aftocht op de Markt liggen als afschrikwekkend voorbeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Zijn bidprentje. 



 

Sjeng Hoebers (Peter Johannes Jacobus) ( Beringe 13-10-1919 – † ’s-Gravendeel 13-05-1940) 
Vrijgezel Sjeng maakte deel uit van 2e Regiment Huzaren Motorrijders. Zijn onderdeel 
moest met zware mitrailleurs en pantserafweergeschut overgezet worden bij het 
Papendrechtse veer naar Dordrecht. Opdracht was het Wieldrechtse veer te verkennen 
en zo mogelijk te bezetten. Daarbij stuitten ze op de vijand en kwamen nabij een viaduct 
onder vuur te liggen. De Duitse aanval werd tot staan gebracht. Tijdens dat gevecht 
probeerde de groep van Sjeng zich langs de oever terug te trekken richting de eigen 
troepen. Door hun leren kleding en de verwarring alom werden ze aangezien voor 
Duitsers, waardoor ze door eigen troepen aan de overzijde onder vuur werden genomen 
evenals door een groep doorgebroken Duitse parachutisten. Sjeng raakte zwaar gewond 
en overleed enkele dagen later. Hij kreeg een veldgraf in ’s-Gravendeel om op 12 juni 
1940 herbegraven te worden op het kerkhof in Beringe. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bronnen: 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Zijn bidprentje.  

Sjeng poserend bij de molen in Beringe. 



 

Pierre Jacobs (Peter Johannes) ( Helden 25-10-1908 - † Insel Mainau (D) 18-06-1945) 
In het dagelijks leven is Pierre landbouwer en werkzaam op de boerderij van zijn ouders. In 
1943 benadert de organisatie Landelijke hulp aan Onderduikers en het verzet Helden hem 
om als duikhoofd het onderbrengen en de zorg van een honderdtal onderduikers in Beringe 
en omstreken op zich te nemen. Op donderdag 15 juni 1944 arresteert de Sicherheitsdienst 
Pierre op de boerderij. Tijdens een vluchtpoging schiet een Duitser hem in zijn been. Hij 
komt terecht in Kamp Vught. Na de ontruiming van dat kamp op 6 september 1944 is Kamp 
Mauthausen (D) de eindbestemming. Na de bevrijding noteren de Fransen hem, mogelijk 
door zijn naam, als Fransman en wordt hij ondergebracht op het eiland Mainau in het 
Bodenmeer. Pierre overlijdt daar op 18 juni 1945 aan de gevolgen van ondervoeding, tyfus 
en dysenterie en wordt op het eiland begraven. Op verzoek van de eilandeigenaar, de 
Zweedse graaf Bernadotte, herbegraaft men ook Pierre in 1946 op de begraafplaats van de 
stad Konstanz. Op 12 maart 1949 brengt men zijn overschot over naar het Nederlandse 

Ereveld in Orry-la-Ville in Frankrijk. Daar rust hij in vak A, nummer 22. 

 

De gevangenenkaart van het 
concentratiekamp Mauthausen waar  
Pierre op 17 februari 1945 wordt 
ingeschreven.    
         
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bronnen: 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Oorlogsgravenstichting  

Graf Orry-la-Ville (F) 

Graf Mainau 1945 (Dld.) 
De kampkaart van Vught. 

Het bidprentje. 



 

Anna Maria Janssen ( Maasbree 05-08-1869 – † Panningen 18-11-1944) 
Gehuwd met Christiaan Grijmans. 

 
Op zaterdag 18 november 1944, de dag waarop de Engelsen de gemeente Helden 
binnentrekken, vliegen overal granaten heen en weer. Weduwe Anna Maria verblijft met de 
twee dochters bij de familie Laemen op de Heuvelhoek. Daar moet men een aantal keren 
de kelder in bij de buren, vanwege die beschietingen. De 75-jarige moeder Anna is slecht 
ter been en weigert ’s middags nog een keer naar de buren te lopen. Dochter Nellie blijft 
bij haar en dochter Anna (Laemen-Grijmans) vertrekt naar de kelder verderop. In huis 
verblijft ook een Poolse deserteur uit het Duitse leger, Leon Arendt. Dan wordt de gevel 
van het huis door een granaatinslag compleet weggeslagen. De Pool is op slag dood  en 
moeder Anna ligt zwaargewond op de grond. Vanuit een kelder verderop komt hulp en 
wordt moeder Anna op een oude ladder naar buiten gedragen en sterft dan. Dokter 
Smeets Sr. weet de aan een arm zwaargewonde dochter Nellie in een gepantserde wagen 

naar het ziekenhuis in Eindhoven te krijgen, na te zijn doorverwezen in Weert en Helmond. Anna Maria en Leon 
Arendt worden op het kerkhof in Panningen begraven en hebben een gezamenlijk bidprentje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Het gezamenlijke bidprentje en het graf op het kerkhof in Panningen. 

 

 

Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden 

  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 



 

Mathieu Janssen (Peter Mathijs) ( Helden 08-01-1904 - † Hildesheim (D) 27-03-1945) 
    Gehuwd met Johanna Hubertina Peeters. 

Ook hij werd naar Duitsland gedeporteerd en in Hildesheim tewerkgesteld. Daar werd hij ziek en 
overleed. Na de oorlog werd hij bijgezet op het Nederlandse Ereveld in Hannover, graf H 61. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bidprentje. 

De overlijdensakte van de gemeente Helden 



 

Sjeng Janssen (Johannes Hubertus) ( Panningen 09-07-1908 - † Beringe 17-11-1944) 
Gehuwd met Arnoldina Petronella Vanlier. 

De dag voor de bevrijding was hij, woonachtig in Beringe, bij zijn ouders thuis op Zelen 
bezig om het voer van de koeien naar binnen te halen. Terwijl hij met een riek voer de stal 
wilde inlopen ontplofte er op straat een granaat. Een scherf verwondde hem zodanig 
ernstig aan zijn linker been dat hij ter plaatse overleed. Begraven op het kerkhof in Beringe 
was nog niet mogelijk. Na overleg met pastoor Van Basten Batenburg maakten de zonen 
Tien en Piet van buurman Reinders een houten kist en begroef men hem in de boomgaard 
van die buren. Hij kon pas bijna een maand later, op 12 december, begraven worden op het 
kerkhof in Beringe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:  Verslag ooggetuige Piet Reinders 

  Archief Heemkundevereniging Helden 

  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Zijn bidprentje  



 

Arnold de Jong ( Apeldoorn 04-07-1899 - † Auschwitz 29-02-1944) 
Gehuwd met Estella de Jong. 

 

Arnold zat met zijn vrouw en dochter ondergedoken bij de boerderij van Kees (Cornelis) 
Krans op Bovensbos in Helden. Als joods gezin waren ze daar in het najaar van 1942 
terechtgekomen. Tijdens de ontmanteling van het onderduikerskamp op Bovensbos in juli 
1943, kamden de Duitsers ook de nabijgelegen boerderij van Krans uit en troffen het gezin 
De Jong aan, waarop ze ook boer Krans en zijn vrouw en zoon meenamen. Helaas werd 
Auschwitz het einde voor de hele familie De Jong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: Joods Digitaal Monument 
  Oorlogsgravenstichting 
  Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

Archief ITS Arolsen Archives 
Mw. Sandy Kahn – de Jong (USA) 
Mw. A. Roosegaarde Bisschop – Vogel (Can.) 

Westerbork, barak 67, kampkaart gezin De Jong. 



 

Estella de Jong ( Eindhoven 17-05-1907 - † Auschwitz 03-09-1943) 
    Gehuwd met Arnold de Jong 

Haar familienaam was ook De Jong, zodat ze officieel mevrouw E. de Jong – de Jong was. 

Zij zat met man en dochter ondergedoken bij de boerderij van Kees (Cornelis) Krans op 
Bovensbos in Helden. Als joods gezin waren ze daar uiteindelijk terechtgekomen. Tijdens de 
ontmanteling van het onderduikerskamp op Bovensbos in juli 1943, kamden de Duitsers 
ook de nabijgelegen boerderij van Krans uit en troffen het gezin De Jong aan, waarop ze ook 
boer Krans en zijn vrouw en zoon meenamen. Helaas werd Auschwitz het einde voor de 
hele familie De Jong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: Joods Digitaal Monument 
Oorlogsgravenstichting 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
Archief ITS Arolsen Archives 
Mw. Sandy Kahn – de Jong (USA) 
Mw. A. Roosegaarde Bisschop – Vogel (Can.) 

Westerbork, barak 67 kampkaart.  

Estella de Jong plm. 1935. 



 

Fredi de Jong  (Fredrika Eva) ( Breda 02-04-1929 - † Auschwitz 03-09-1943) 
Samen met haar vader en moeder zat zij ook ondergedoken bij de boerderij van Kees 
(Cornelis) Krans op Bovensbos in Helden. Als joods gezin waren ze daar uiteindelijk 
terechtgekomen. Tijdens de ontmanteling van het onderduikerskamp op Bovensbos in juli 
1943, kamden de Duitsers ook de nabijgelegen boerderij van Krans uit en troffen het gezin 
De Jong aan, waarop ze ook boer Krans en zijn vrouw en zoon meenamen. Helaas werd 
Auschwitz het einde voor de hele familie De Jong. Fredi werd mogelijk meteen bij aankomst 
in Auschwitz, samen met haar moeder, vergast, gezien het datumverschil met het overlijden 
van vader Arnold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto’s zijn afkomstig uit het album van Salomon de Jong, broer van moeder Estella de Jong, die in 1936 
emigreerde naar de USA.  

 

Bronnen: Joods Digitaal Monument 
  Oorlogsgravenstichting 
  Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

Archief ITS Arolsen Archives 
Mw. Sandy Kahn – de Jong (USA) 
Mw. A. Roosegaarde Bisschop – Vogel (Can.) 

 

 

Fredi in 1936, zeven jaar. Fredi en neefje Menno in 1933 



 

Maria (Petronella) Joosten ( Grashoek 17-07-1906 – † Tegelen 18-11-1944) 
    Gehuwd met Ludovicus Cuijpers. 
 

Op negen november 1944, was de hoogzwangere Maria, moeder van zeven kinderen, bezig 
met koken in de keuken. De kinderen verbleven op dat moment allemaal in de kelder in 
verband met granaatvuur. Maria wordt bij een granaatinslag ernstig gewond aan haar 
onderbuik door een granaatscherf. Met paard en kar wordt zij vervoerd naar het ziekenhuis 
in Tegelen waar haar baby levenloos ter wereld komt. Maria overlijdt negen dagen later en 
krijgt een tijdelijk graf in Tegelen. Op zeven mei 1945 volgt de herbegrafenis in Grashoek. 
Haar man verbleef in die dagen als dwangarbeider in Duitsland en moest na thuiskomst 
alleen met de kinderen verder. 
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Bronnen: 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 

Het gezin Cuijpers – Joosten. 

Het bidprentje. 



 

 

Mathijs (Andreas) Joosten ( Helden 06-12-1857 - † Helden 08-10-1944) 
    Gehuwd met Jeanne Maria Catharina Hubertina Korsten. 

Hij was notaris geweest in Budel en Venlo en was tijdelijk in de gemeente Helden om op rust 
te komen. Op 8 oktober 1944, de dag van de kerkrazzia’s, ging hij na het kerkbezoek, waar hij 
door de Duitsers ongemoeid werd gelaten, wandelen langs een aspergeveld waar Duitse 
soldaten jacht aan het maken waren op onderduikers. Zij bevalen hem te blijven staan, maar 
vermoedelijk door zijn  slechthorendheid ontging hem dat. Hij liep daarom door en een 
geweersalvo velde hem. Enkele uren later bezweek hij aan zijn verwondingen. Zijn zoon 
Johannes was al op 5 oktober 1942 in Kamp Amersfoort om het leven gekomen. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: WO2 slachtoffers 
  Cammaert: Sporen die bleven 

Archief Heemkundevereniging Helden 
 

 

Het bidprentje. 



 

Thies Joosten (Peter Mathijs) ( Helden 13-02-1883 - † Helden 14-11-1944) 
    Gehuwd met Johanna Gielen. 

Thies was op die dag in Egchel in het veld bezig met werkzaamheden aan een 
bietenkuil. Enkele meters voor hem ontplofte een granaat die hem achterover sloeg 
en zelfs onthoofdde. De granaat was afkomstig van Engels geschut in Meijel. Toen het 
schieten minder werd slopen zijn zonen Graad en Handrie door een greppel vanuit het 
ouderlijk huis naar de plek des onheils toe. Wat ze daar aantroffen was niet te 
beschrijven. Uit wraak sneden ze Duitse telefoonkabels door die langs de 
Roggelseweg liepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bronnen:  Henk Thiessen: Van Achel tot Egchel 
  Archief Heemkundevereniging Helden 

Het bidprentje. 



 

Sjang Karis (Johannes) ( Panningen 02-08-1904 - † Panningen 11-06-1950) 
    Gehuwd met Arnoldina Steeghs. 

Hij had een eigen boerderij en werd na de oktoberrazzia 1944 vanaf 16 oktober tewerkgesteld 
bij de hoogovens van de Hermann Göring Werke in Salzgitter als ontlader, waar zijn lichaam 
totaal uitgeput raakte. Hij was ondergebracht in Lager 6 in Watenstedt. Vanaf 21 januari is hij 
zodanig ziek dat hij geen werk meer kan verrichten. Rond 10 juni 1945 kwam hij weer thuis in 
Panningen, maar moest meteen verzorgd worden. De ontberingen in Duitsland hadden zijn 
gestel zodanig aangetast dat hij vijf jaar later na een lang en pijnlijk ziekbed overleed. Op 14 
juni 1950 werd hij op het parochiekerkhof in Panningen begraven. 

 

De administratiekaart bij de 
hoogovens van de 
Reichswerke Hermann 
Göring in Salzgitter. 

 

                                               

 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen:  
Archief ITS Arolsen Archives  
Stadtarchiv Salzgitter 
Archief KZ Drütte   
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
 
 

Zijn ‘Ausweis’.  

Het bidprentje. 

De administratiekaart bij de hoogovens van de Reichswerke Hermann Göring in Salzgitter. 



 

Isaak Kasper ( Velsen 13-11-1924 - † Heythuysen 31-03-1945) 
Isaak kwam als onderduiker in 1943 in Helden-Dorp terecht bij de kinderloze familie Hillen. 
Daar werd zijn roepnaam veranderd in Sjaak of Jacky. Na de bevrijding wordt hij vrijwilliger 
bij het mijnenruimen. Daarbij verongelukte hij in Meijel of Heythuysen en werd in eerste 
instantie in Meijel begraven, maar later herbegraven in Haarlem. Dat de overlijdensakte in 
Heythuysen is opgemaakt is niet duidelijk waarom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ingezonden brief door Leike van Horen in 
het weekblad Midden-Limburg van 24 
februari 1994, waar hij vermeldt hoe de 
familie van Isaak er achter is gekomen waar 
Isaak in de oorlog verbleef. 

 

Bronnen: 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Midden – Limburg 24-02-1994 

Archief gemeente Haarlem 

H. Kasper 

 

De inschrijving van het overlijden in de gemeente Haarlem. 



 

Lodewijk Keltjens ( Velden 23-03-1888 - † Helden 18-11-1944) 
   Gehuwd met Anna Maria Gerits. 

Landbouwer Keltjens was op vrijdagmiddag 17 november 1944, één dag voor de bevrijding, op 
Nobis bezig zijn vee uit de wei te halen vanwege de vele beschietingen. Daarbij werd hij 
getroffen door een granaatscherf aan zijn hoofd. Een pater kwam te voet om hem alsnog te 
voorzien van de laatste sacramenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bronnen: 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Math Janssen: Levensverhalen 

 

Het bidprentje. 



 

Sjeng van Knippenberg (Joannes Arnold) ( Panningen 07-09-1897 – † Duisburg (D) 28-04-1945) 
   Gehuwd met Gerarda Maria Hubertina Lenders. 

Van hem is alleen bekend dat hij volgens een Duitse akte op 29 april 1945 in het ziekenhuis in 
Duisburg-Ruhrort aan vlektyfus is overleden. De gemeente Helden noteerde echter 28 april. Op 
woensdag 20 juni 1945 kon hij begraven worden op het oude parochiekerkhof in Panningen. 
Waar hij tussen zijn overlijden en begrafenis in Panningen was, is niet bekend. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bronnen:  Archief ITS Arolsen Archives 
  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Zijn bidprentje bidprentje waarop geen precieze 
sterfdatum staat en de achternaam van zijn 
echtgenote uit Maasbree als Lenders vermeld 
staat. 

De Duitse overlijdensakte met als sterfdatum 
29 april. 

 

De Heldense registratie van zijn overlijden met als sterfdatum 28 april en 
de veranderde achternaam van zijn vrouw, Linders i.p.v. Lenders. 



 

Michiel Korsten ( Helden 10-08-1909 - † Helden 12-12-1944) 
    Gehuwd met Wilhelmina Joanna Karis. 

Michiel verbleef van begin oktober 1944 tot aan de bevrijding van Helden op 18 
november 1944 in de bossen als onderduiker. Op 12 december ging hij naar zijn 
akker om wintervoer binnen te halen voor het vee. Een scherf van een ontploffende 
granaat verwondde hem dodelijk aan het hoofd. 

In 1942 was hij getrouwd en toen hij overleed was zijn vrouw in verwachting van 
hun derde kind. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het overlijdens-bericht in weekblad 
Midden-Limburg van 16-02-1945. 

De begrafenis vond pas op 
woensdag 21 februari plaats. 

 

 

 

 
 
 
Bronnen: 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Archief Heemkundevereniging Helden 

Zijn bidprentje 

De trouwfoto mei 1942. 



Piet Korsten (Petrus) ( Helden 03-10-1904 – † Helden 10-08-1944) 
    Gehuwd met Elisabeth Naus. 

Op 10 augustus 1944 werd kruidenier Piet Korsten door de beruchte Duitse S.D.-officier 
Nitsch van zijn bed gelicht omdat hij verdacht werd van verzetswerk. Als vader van dertien 
kinderen had hij echter weinig met de knokploeg te maken. Hij is mogelijk aangezien voor 
zijn neef Bert Korsten, die wel volop betrokken was bij spectaculaire verzetsacties. Piet 
werd, evenals Piet Hoebers, die dag doodgeschoten op straat. De Duitsers lieten de lijken 
van de twee op de Markt liggen als afschrikwekkend voorbeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Oorlogsgravenstichting  

Het bidprentje 

Het oorlogsgraf op het parochiekerkhof in Pan-

ningen 



 

Heinz Kranen (Henricus) ( Helden 03-11-1928 – † Weert 22-11-1944) 
Heinz stond met zijn vier jaar jongere broer Pierre in het huis van de familie Verlaak, nu 
gelegen op de hoek Past. Knippenberghstraat / Burgemeester van Cannstraat in Helden. 
Het moet rond 15 november 1944 zijn geweest, toen daar een granaat ontplofte. 
Scherven gingen door een ruit en een scherf trof Heinz in het hoofd waardoor hij meteen 
blind werd en naar het ziekenhuis in Weert moest gebracht worden. Daar stierf hij een 
week later. Broer Pierre kreeg een scherf door de mouw en de zijkant van zijn windjack en 
bleef ongedeerd. Toen vader Kranen als gedeporteerde terugkwam uit Duitsland wilde hij 
dat men Heinz ging halen op zijn werk bij een boer op de Roggelseweg. Hij wist dus niet 
dat zijn zoon overleden en begraven was. 

Op de gemeentelijke overlijdensakte, met als sterfdatum 22 november, staat als beroep 
ook landbouwer geschreven, maar op het bidprentje, met als sterfdatum 23 november, 
wordt vermeld dat hij zich bekwaamde om in de toekomst nog veel heilzaam werk te 

kunnen verrichten. Hij was immers pas zestien jaar. Hij was de zoon van Peter Mathijs Kranen, die 
distributieambtenaar was, en de Duitse Anna Wolters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Mevr. Lies Kranen-Veugelers 

Het bidprentje. 

De overlijdensakte van de gemeente Helden 



 

Thei Kranen (Theodorus Jacobus) ( Helden 28-08-1924 - † Venray 29-11-1946) 
Hij was kleermaker van beroep. Bij de meirazzia van 1944 werd ook hij opgepakt en naar de 
gevangenissen in Roermond en Maastricht overgebracht. Uiteindelijk kwam hij in Kamp 
Amersfoort terecht dat te boek stond als ‘Durchgangslager’. Als dwangarbeider moest hij in 
Duitsland in de buurt van Hannover zijn werk doen. Op 26 april 1945 keerde hij door de 
slechte behandeling en ondervoeding ernstig ziek terug. Hij werd nog opgenomen in het 
ziekenhuis van Venray, maar stierf daar op 29 november 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief ITS Arolsen Archives 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Het bidprentje 

Zijn Duitse paspoort dat hij nodig had voor het werk in Duitsland 



 

Kees Krans (Kornelis) ( Hoogezand 30-03-1887 - † Helmond 02-03-1944) 
    Gehuwd met Jeikina Delina Dorenbos. 

Hij had in 1938 met zijn vrouw en zoon Gerrit de boerderij Bovensbos gekocht. In 1943 
werd hij gevraagd om onderduikers te herbergen. Dat gebeurde in kippenhokken die in het 
bos aan de overkant werden opgebouwd. Een joods gezin, vader, moeder en dochter De 
Jong, zaten bij de boerderij ondergedoken. Het onderduikerskamp werd verraden en boer 
Kees en zoon Gerrit werden met Albert Schers en Wiel Verrijt opgepakt en voor verhoor 
naar Maastricht gebracht. Kees mocht drie dagen naar huis omdat zijn vrouw dat geëist 
had, anders zou ze de Duitsers niets vertellen. Ze hielden echter vol dat ze geen namen van 
de onderduikers kenden. Kees moest mee terug naar Maastricht waar hij behoorlijk 
mishandeld was. Hij kwam daarna in Kamp Amersfoort, waar na de binnengehaalde oogst, 
ook zoon Gerrit terechtkwam. Samen werden ze tewerkgesteld bij een boer in Geldern (D). 
Kees had echter een zwakke gezondheid en een wond aan zijn been. Hij werd ziek en kwam 

in het ziekenhuis in Geldern te liggen. Zijn maag en zijn been, dat aan het wegrotten was, zorgden er voor dat hij met 
een ambulance vanuit Geldern door zijn aanstaande schoondochter opgehaald kon worden om in het ziekenhuis in 
Helmond opgenomen te worden. Hij was toen al stervende en zijn vrouw heeft hem niet bij kennis zien komen. Zijn 
zoon is terug op de boerderij gekomen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bronnen: 
 Archief gemeente Helmond 
 Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 Verhaal verteld door schoondochter Corrie Krans-Noordergraaf aan Ton van Reen 
 Archief ITS Arolsen Archives 
 
 
 

De boerderij op Bovensbos in de jaren 30 van de 20e eeuw 

De Amersfoortse kampkaart 

Een deel van het identiteits-
bewijs van zijn vrouw Jeikina 

Dorenbos 



Nol Kurvers (Arnold) ( Koningslust 15-11-1878 - † Weert 27-11-1944) 
    Gehuwd met Henrica Ottenheijm. 

De gemeente Helden was al bevrijd en Nol ging tegenover het woonhuis op De Remer in 
Koningslust het land op om een stuk grond dat onder water stond te bewerken. Hij wilde 
met een schop gleuven graven naar de ernaast gelegen beek, zodat het water afgevoerd 
kon worden. Langs die beek lopende trapte hij op een mijn. Toen zijn vier zoons op het 
geluid afkwamen troffen ze hun vader aan en miste hij een stuk been. Met een taxi werd 
hij naar het ziekenhuis in Weert vervoerd, waar hij nog diezelfde dag is gestorven door het 
vele bloedverlies onderweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Familie Kurvers 

De plek waar de ontploffing plaatsvond 

Het woonhuis van het gezin dat in 1927 gebouwd werd, anno 1995. 



 

Albert Lascaris (Albertus Willibrordus) ( Lisse 16-01-1916 - † Venlo 11-05-1945) 
Albert zat samen met Willy Lenis vanuit Holland ondergedoken in Helden om op die 
manier aan dwangarbeid te ontkomen. Tijdens de meirazzia in 1944 gingen ze toch, 
ondanks dat ze gewaarschuwd waren dat niet te doen, de straat op om toe te kijken. 
Daarbij werden ze opgepakt omdat ze ‘Hollands’ praatten en daardoor opvielen. Ze 
werden op transport gesteld naar het Duitse Viersen om daar te werken. Na de bevrijding 
kwam Albert meteen in Venlo in het ziekenhuis terecht, waar hij aan de opgelopen 
ontberingen overleed. Zijn naam staat ook op het oorlogsmonument in Venlo vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overlijdensakte van de gemeente Helden. 



 

Bert van Lee (Lambertus) ( Geffen 20-07-1906 - † Lübecker Bucht (D) 03-05-1945) 
    Gehuwd met Christina van Rooij. 

Door zijn werk bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij in Panningen kon hij 
makkelijk onderduikers aan werk helpen bij de ontginning van het Peelgebied en bezorgde 
hij hen onderdak en persoonsbewijzen. Hij was daarom ook lid van de Limburgse tak van de 
Landelijke Onderduikorganisatie. Op aanwijzing van de Nederlandse SS-er Heinrich Boere 
werd hij op 17 mei 1944 van zijn bed gelicht en naar de gevangenis in Roermond gebracht. 
Na een kort verblijf daar werd hij via Durchgangslager Amersfoort overgebracht naar 
concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Van een ex-kampgenoot hoorde zijn vrouw 
Stientje na de oorlog dat hij in Kamp Meppen-Versen had gezeten. Bij de opmars van de 
geallieerden werd dit kamp gesloten en kwamen de gevangenen weer in Neuengamme 
terecht. Via Lübeck werden duizenden gevangenen overgeladen op vrachtschepen en het 
enorme cruiseschip Cap Arcona waar Bert mogelijk op terecht kwam. De Cap Arcona lag in 

de Lübecker Bucht toen het op 3 mei 1945 gebombardeerd werd door de Royal Air Force. Het vermoeden bestond 
dat er Duitse troepen mee vervoerd werden. Het lijk van Bert is nooit gevonden, vandaar dat 3 mei 1945 als zijn 
sterfdatum werd genoteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De twee kampkaarten van het kamp Amersfoort. De Schoonstraat moet Schoolstraat zijn natuurlijk en 
Heldenpenningen hoort Helden-Panningen te zijn. 

Op de rechter kaart is te lezen dat hij naar Hamburg op transport gesteld werd. 

 

 

 



 

Piet Lenders (Peter Jacobus) ( Beringe 11-05-1897 - † Salzgitter (D) 24-12-1944) 
    Gehuwd met Maria Christina Frencken. 

Als dwangarbeider kwam Piet terecht in Watenstedt-Salzgitter (D). Hij stond daar vermeld 
als transportarbeider. Daar stierf hij in de wijk Barum Lager A I en werd pas op 9 januari 
1945 begraven op het kerkhof Jammertal, Veld IV Rij 7 Graf G. Als doodsoorzaak stond 
hartspierverlamming (Herzmuskellähmung) vermeld. Zijn weduwe huwde in 1947 met 
Bert (Hubertus) Engelen, die weduwnaar was van Nel (M P H) Tielen, die als slachtoffer 
van de oorlog overleed op 26 januari 1945 in het ziekenhuis van Weert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen:  ITS Arolsen Archive 
   Archief KZ Drütte 
   Archief Stadt Salzgitter 
   Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas)      
   Archief Heemkundevereniging Helden 

Zijn bidprentje 

De overlijdensakte zoals die in 1946 werd vast-
gelegd. 

De vermelding van zijn naam (rechtsboven) op de informatiezuilen van het kerkhof Jammertal. 

 



 

Willy Lenis (Willem) ( Leeuwarden 14-12-1923 - † Hannover (D) 15-09-1944) 
In Panningen ondergedoken voor de dwangarbeid, hij was kleermaker, werd hij willekeurig 
opgepakt, samen met Albert Lascaris, toen hij uit nieuwsgierigheid ging kijken naar de razzia 
op 17 mei 1944. Net als andere opgepakten kwam hij via de gevangenis in Roermond en 
kamp Amersfoort voor dwangarbeid terecht bij een fabriek in Hannover-Schwarmstedt. 
Daar overleed hij aan tyfus en werd begraven op het Kerkhof An der Seelhorst graf 1 afd. 
19b. Na de oorlog werd hij vermoedelijk eerst in Leeuwarden begraven en vervolgens kreeg 
hij een plek op het Nationaal Ereveld in Loenen (graf A 810). 

Zijn moeder werd volgens het bidprentje kort na zijn overlijden getroffen door een granaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen:  Archief ITS Arolsen Archives 

Oorlogsgravenstichting 
Familie Laemen-Greijmans 
Archief kamp Amersfoort 

Zo werd zijn overlijden vastgelegd 

Het graf van Willy. 

Zijn bidprentje 



 

Rinus Linders (Marinus) ( Zeilberg 01-07-1920 - † Salzgitter (D) 16-02-1945) 
Rinus, werkzaam als knecht bij boer Peters, Meijelseweg 3 in Beringe, werd op 24 augustus 
1944 gearresteerd door AKD Venlo o.l.v. Berendsen (politierapport Venlo) samen met Guus 
Captijn en Peter Vercoulen. 
Na zijn vrijlating werd hij ook op 8 oktober 1944 in Beringe opgepakt tijdens de 
zogenaamde kerkrazzia. Hij kwam terecht in Lager 6 in Watenstedt-Drütte en overleed in 
het kampziekenhuis. Op 20 februari werd hij begraven op de begraafplaats Jammertal. Op 
18 december 1953 werd zijn stoffelijk overschot herbegraven op het Nederlandse Ereveld 
in Hannover graf F 66. In zijn geboorteplaats Zeilberg staat zijn naam ook vermeld op het 
plaatselijke oorlogsmonument. 

 

 

 

Zo staat zijn naam verkeerd geschreven tussen al die andere namen van alle 
slachtoffers die op het kerkhof Jammertal bij Salzgitter begraven lagen. 

                     

            
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen:  Archief ITS Arolsen Archives 

Archief KZ Drütte 
  Archief Stadt Salzgitter 

Oorlogsgravenstichting 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Venlo 

Zijn bidprentje. 

De overlijdensakte van de gemeente Helden 

Het politierapport van Venlo d.d. 24-08-1944 



 

Nard Maessen (Leonardus) ( Helenaveen 08-10-1889 - † Salzgitter (D) 16-03-1945) 
   Gehuwd met Anna Kessels. 

Nard of Naad was veenarbeider die op 8 oktober 1944 in Grashoek werd opgepakt. Als 
dwangarbeider kwam hij in Salzgitter terecht om daar in de suikerfabriek Groß-Mahner te 
werken waar hij zijn broer Piet ook ontmoette. Hij verbleef in Reppner Lager 6. Vanaf 15 
december 1944 werkte hij als hulparbeider bij de Hermann Göring Werke bij de ‘Aktion 88’. In 
het zogenaamde Todeslager Reppner (Lager 24) in Watenstedt-Salzgitter overleed hij aan een 
bloedvergiftiging. Hij werd begraven op het kerkhof voor buitenlanders ‘Jammertal’ Veld 7 Graf 
1 H. Op 20 juli 1951 werd hij in Helmond herbegraven. Zijn graf bestaat niet meer. 

De gemeente Deurne vermeldt 16 mei 1945 als zijn sterfdatum. 
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Bronnen: Archief ITS Arolsen Archives  Archief KZ Drütte Oorlogsgravenstichting 
  Stadtarchiv Salzgitter   Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
  Archief Heemkundevereniging Helden  

De overlijdensakte die in 1948 werd opge-
maakt 

Zo werd bijgehouden wat hij ‘verdiende’ tijdens zijn ‘Arbeitseinsatz’ 



 

Tonny Martens (Antonius Petrus Henricus) ( Helden 31-08-1927 - † Helden 24-03-1945) 
Op een braakliggend terrein aan de huidige Haammaekerstraat in Helden werd na afloop van 
de oorlog een opslagplaats voor geruimde mijnen aangelegd. Voor de nieuwsgierige 
schooljeugd een plek om te verkennen. Op de ochtend van 24 maart waren al verschillende 
jongens gaan kijken of ze de slaghoedjes uit die mijnen konden verwijderen om die thuis te 
laten ontploffen. Van het gespannen lint en waarschuwingsbord trokken ze zich niets aan. 
Doordat dit doorverteld werd togen die zelfde middag Gielke Niessen (van de architect) en 
Tonnie Martens (van de kolenboer) en ene Giel van Mietje naar die bewuste plek. Omdat het 
verwijderen niet gemakkelijk ging, toog die laatste naar huis om een bahcosleutel te gaan 
halen. Toen hij weg was volgde er een enorme knal met een geweldige rookpluim. De hele 
boel was ontploft. De stoffelijke resten van de jongens moesten bij elkaar geharkt worden, zo 
gruwelijk was het aanzien van die plek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 

Het bidprentje. 



 

Jan van Moorsel (Johannes) ( Grashoek 21-12-1925 - † Vaals 27-02-1947) 
Jan wordt op 11 juli 1943 ingeschreven in het Franse concentratiekamp Natzweiler. Hij woonde 
in Grashoek op de Vliegert 346a en was bezembinder en landarbeider en lid van het verzet. Van 
zijn gevangenneming is helaas niets bekend. Hij zou een telefoonkabel van de Duitsers hebben 
doorgeknipt. In het kamp wordt hij ziek en wordt van 18 april 1944 tot 3 mei 1944 met 
longontsteking in een ziekenhuis of ziekenbarak? opgenomen. In zijn papieren staat dat hij drie 
inentingen heeft gekregen, Ruhrschutzimpfungen (0,5/1,0/1,0). Op zijn overlijdensakte van 
Vaals staat hij als koopman geregistreerd. Na de bevrijding werd hij opgenomen in het 
ziekenhuis in Eindhoven. Na zijn herstel echter opgenomen in het Rijkskrankzinnigengesticht 

Eindhoven. Daaropvolgend, als tbc-lijder overgeplaatst naar het sanatorium ‘De Heuvel’ in Vaals en daar overleden. 
Hij werd op de R.K. Begraafplaats in Grashoek begraven op 3 maart 1947. 
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Bronnen:  Archief ITS Arolsen Archives 
  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
 

 

Rekening doodskist  

Zijn ziekenhuiskaart. 

De inschrijvingskaart van het Concentratiekamp Natzweiler 



 

Fons van der Mullen (Alphons Joseph Arnold) ( Luik (B) 01-11-1886 – † Bergen-Belsen (D) 31-05-1945) 
   Gehuwd met Elise Catherina Martine Barbe Protin. 

Hij was opperwachtmeester bij de Marechaussee in de gemeente Helden en sleutelfiguur in 
de plaatselijke organisatie voor hulp aan onderduikers, onderdeel van de Landelijke 
Organisatie. Op 17 mei 1944 werd ook hij opgepakt bij de zogenaamde meirazzia. Hij kwam 
via de gevangenissen in Roermond en Maastricht op 6 september aan in concentratiekamp 
Sachsenhausen. Toen de geallieerden naderden werd hij naar Bergen-Belsen overgebracht. 
Op 15 april 1945 bevrijdden de Britse troepen dit verschrikkelijke kamp, maar uitgeput door 
ziekte en verzwakking stierf hij daar op 31 mei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 

De inschrijving van zijn overlijden door de gemeente Helden 



 

Jac Naus (Jacobus Johannes) ( Egchel 31-12-1913 – † Bergen-Belsen (D) 15-04-1945) 
In 1938 werd Jac in Roermond tot priester gewijd en in 1939 tot kapelaan in Venlo 
benoemd. Al gauw na de inval van de Duitsers werden Naus en zijn collega-kapelaan Van 
Enckevort actief in het verzet. Vele onderduikers kwamen op veilige plekken terecht 
dankzij het netwerk dat kapelaan Naus en de zijnen hadden opgezet. Omdat de Duitsers 
Naus en Van Enckevort al enige tijd zochten, moesten die dus gebruik gaan maken van hun 
eigen organisatie. Tijdens een geheime bijeenkomst met provinciale kopstukken van de 
Landelijke Onderduikorganisatie op 21 juni 1944 in het pensionaat St. Louis in Weert 
werden een achttal van hen, waaronder Naus, gearresteerd en na verhoor via Kamp Vught 
naar Oranienburg-Sachsenhausen getransporteerd. In verband met de opmars van o.a. de 
Russen werd ook kapelaan Naus op transport gezet naar Bergen-Belsen. Daar herstelde hij 
wonderbaarlijk van vlektyfus, maar was zo vermagerd en verzwakt dat hij op de dag van de 
bevrijding door de Engelsen, ‘s avonds bleek te zijn overleden. Zijn stoffelijk overschot 
kwam terecht in een van de massagraven in Bergen-Belsen. 

 

Jac als burger om zijn werk als verzetsman makkelijker te maken. Mogelijke 
namen die hij daarvoor gebruikte waren: Van Thiel, Hoogeveen of Van Do 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen:  Archief Heemkundevereniging Helden 
  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
  Henk Thiesen: Van Achell tot Egchel 
   

Zijn bidprentje 



 

Frans (Gerrit) Neef ( Rotterdam 27-05-1914 - † Helden 09-10-1944) 
    Gehuwd met Elly (Neeltje Wilhelmina) de Jonge. 

Frans was vertegenwoordiger bij de verffabriek Molyn en Co in Rotterdam en in 1939 
getrouwd met Elly de Jonge. Na zijn vervulde dienstplicht werd hij in 1939 als Reserve 
Tweede Luitenant opgeroepen in verband met de mobilisatie en geplaatst bij de 
grensovergang in Swalmen. Op 10 mei namen de Duitsers hem daar gevangen. Na een 
kort krijgsgevangenschap in Kamp Oflag V-A Weinsberg kwam hij midden juni weer thuis 
in Rijswijk. Omdat hij in 1943 geen verklaring wilde ondertekenen om nooit meer tegen de 
Duitsers te vechten, ging hij terug naar Limburg om er onder te duiken. Zijn vrouw bezocht 
hem daar een paar keer in het kasteel Waterloo in Beesel. Dat was ook het geval toen zij in 
december 1943 moest bevallen van hun eerste kind. Zij werd overgebracht naar het St. 
Josephziekenhuis in Venlo. Frans was aanwezig bij de moeilijke bevalling van zoon Ruud op 
16 december. Na het vertrek van Elly en zoontje Ruud naar Rijswijk sloot Frans zich aan bij 
het verzet en kwam daardoor in de gemeente Helden terecht bij de familie Verrijt in 
Panningen. Daar werd hij op 9 oktober, een dag na de kerkrazzia’s, opgepakt. 
Waarschijnlijk gebeurde dat door verraad! Hij werd meegenomen en in de bossen op de 

huidige Kesselseweg doodgeschoten en begraven. Pas op 1 juli 1946 wees de gevangen genomen Nitsch de plek van 
het graf aan. Op verzoek van zijn ouders bracht men zijn overschot over naar de begraafplaats Crooswijk in 
Rotterdam waar hij met militaire eer werd herbegraven. In de buurt van de begraafplaats aan de Kesselseweg staat 
nog steeds een herdenkingskruis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De plek aan de Kesselseweg waar    Het familiegraf op de begraafplaats  
Frans begraven was.     Crooswijk in Rotterdam. 

 
Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden 
  Ruud Neef † en Harrie Gijsen † 
  Willemien Severins-Janssen: Het ‘graf’ aan de Kesselseweg, De Moennik 55 



 

Gielke Niessen (Michiel Johan Joseph) ( Helden 13-02-1929 - † Helden 24-03-1945) 
Op een braakliggend terrein aan de huidige Haammaekerstraat in Helden werd na afloop 
van de oorlog een opslagplaats voor geruimde mijnen aangelegd. Voor de nieuwsgierige 
schooljeugd een plek om te verkennen. Op de ochtend van 24 maart waren al verschillende 
jongens gaan kijken of ze de slaghoedjes uit die mijnen konden verwijderen om die thuis te 
laten ontploffen. Van het gespannen lint en waarschuwingsbord trokken ze zich niets aan. 
Doordat dit doorverteld werd togen die zelfde middag Gielke Niessen (van de architect) en 
Tonnie Martens (van de kolenboer) en ene Giel van Mietje naar die bewuste plek. Omdat 
het verwijderen niet gemakkelijk ging, toog die laatste naar huis om een bahcosleutel te 
gaan halen. Toen hij weg was volgde er een enorme knal met een geweldige rookpluim. De 
hele boel was ontploft. De stoffelijke resten moesten bij elkaar geharkt worden, zo 
gruwelijk was het aanzien van die plek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
 

Zijn bidprentje. 



 

Toon Niessen (Antonius Winandus)  ( Beesel 01-09-1904 - † Venlo 21-05-1941) 
    Gehuwd met Joanna E Wilms. 

Het gezin was woonachtig in Helden-Dorp waar hij slager was. Vanwege de 
oorlogsomstandigheden moest er clandestien geslacht worden bij mensen thuis. Bij de 
familie P. Lemmen op de Baarloseweg ging dat echter door een noodlottig ongeval mis en 
daar werd Toon de dupe van. Ware er geen oorlog geweest, was dat illegale slachten niet 
nodig geweest en de slager nog in leven gebleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden 

  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

  Familie Niessen 

Zijn bidprentje. 



 

Louis Nijssen (Lodewijk Leonard) ( Panningen 26-12-1923 - † Goch (D) 14-07-1943) 
In het voorjaar van 2017 kon de naam van Louis op het monument toegevoegd worden. 
Na de oorlog kreeg de familie te horen dat hij geen oorlogsslachtoffer was, hetgeen echter 
niet het geval was.  

Louis werd timmerman en ging bij aannemer Geraets in Venlo werken. In 1942 dook hij 
onder in de boerderij Hagerhof. Het gezin Nijssen  voelde zich verplicht om er voor te 
zorgen dat Louis zich in 1943 ging melden voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. Hij kwam 
terecht op een boerderij in Goch. Hij genoot er een zekere vrijheid en mocht ieder 
weekend naar huis. Op 14 juli van dat jaar verongelukte hij doordat hij boven op een met 
stro geladen wagen zat, waarvan de lading ging schuiven. Daarbij viel hij met zijn hoofd op 
de ijzeren karboom en stierf na een half uur. De boer bracht zijn lichaam de volgende dag 
met een vrachtauto naar het ouderlijk huis in Helden.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:  Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 De Moennik, Henk Thiesen  

 

Zijn bidprentje 

Louis als lid van de voetbalclub 



 

Annie van Ninhuijs (Anna Wilhelmina) ( Helden 25-07-1941 - † Venlo 26-10-1944) 
Ongelukkiger wijze wordt de kleine Annie getroffen door een granaat. Ze wordt nog naar het 
ziekenhuis in Venlo gebracht, maar die hulp mocht niet meer baten. 

Frens (Franciscus Wilhelmus) van Ninhuijs en Truu (Gertrudis Martina) Backus waren in 1941 
getrouwd en Annie was dus hun eerste kind. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

        
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bronnen:  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
  Archief Heemkundevereniging Helden 

Het bidprentje. 

De registratie van het overlijden in de gemeente Helden. 

De kleine Annie met moeder Truu 
Backus en vader Frens van Ninhuijs 

bij het huis in Beringe 



 

Piet van Ninhuijs (Peter Martinus) ( Beringe 10-11-1930 - † Helden 26-10-1944) 
Piet wordt in Beringe, samen met Huub van Ratingen, getroffen door een granaat en sterft 
om 09.30u. Zijn overlijden wordt door de dochter van Huub van Ratingen bij de gemeente 
gemeld. Huub sterft diezelfde dag om 13.30u. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
  Archief Heemkundevereniging Helden 
 

 

De overlijdensaktes van Pietje en Huub 

Pietje in zijn communiepakje 

Zijn bidprentje. 



 

Hein Nooijen (Jacobus Hendrikus) ( Maasbree 26-05-1907 – † Salzgitter (D) 17-02-1945) 
Gehuwd met Gerarda Hendrika Geurts. 

Hein was kleermaker van beroep en woonde in Helden. Hij kwam terecht in Watenstedt 
waar hij mogelijk door de miserabele arbeidsomstandigheden kwam te overlijden. Op 
het kerkhof Jammertal  staat zijn naam vermeld als Nojeen, Jakobus. Hij werd uiteindelijk 
begraven op het Nederlandse Ereveld in Hannover, graf F 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bronnen: Archief KZ Drütte 
  Archief Stadt Salzgitter 
  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
  Archief Heemkundevereniging Helden 

Het graf op het Nederlandse Ereveld in Hannover 

De foutieve vermelding van zijn naam op het kerkhof Jammertal. 
Dat was het graf in veld IV, rij 12, graf G 



 

Teun van Ophoven (Antonius Hubertus) ( Montfort 02-07-1880 - † Onbekend) 
In een gemeentelijk overzicht staat alleen dat hij gevangen genomen is. Verder is bekend dat hij in 
1939 naar Beesel is verhuisd. Officieel is er geen sterfdatum en plaats bekend, waardoor hij als 
vermist geboekt kan staan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 



 

Willem van Ophoven (Wilhelmus) ( Montfort 31-08-1876 - † Helden 22-11-1944) 
    Gehuwd met Maria Hubertina Daemen. 

Geen gegevens bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: Historische Werkgroep Grashoek 

  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

De overlijdensakte van de gemeente Helden 

De inschrijving in het kerkregister van Grashoek 



 

Jac Ottenheijm (Johannes Jacobus) ( Helden 08-04-1901 - † Erp 16-11-1939) 
    Gehuwd met Carolina Johanna Maria Maessen. 

Als vrachtrijder bracht hij wat meubilair met zijn vrachtauto naar Den Haag, waar dokter 
Verberne door de mobilisatie als bataljonarts was gelegerd. Mevrouw Verberne en haar 
tien maanden oude dochtertje Git gingen in de cabine mee om haar man daar te kunnen 
bezoeken. Als hulpkrachten gingen, achterin de laadruimte, broer Hein en Baer Vullings 
mee. Op de weg langs de Zuid-Willemsvaart in het Brabantse Erp kwam Jac in botsing met 
een fors remmende legertruck, waarvan de aanhanger schaarde en tegen de 
bestuurderscabine terecht kwam. Jac moet op slag dood zijn geweest. Mevrouw Verberne 
heeft maanden met een zware hersenschudding in Gemert in het ziekenhuis gelegen. 
Dochtertje Git werd ongedeerd in een greppel gevonden en broer Hein had gebroken 
ribben en Baer was lichtgewond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Archief Heemkundevereniging Helden 
                Midden-Limburg 18-11-1939 
     Dochter Mia Keiren-Ottenheijm 
     Schoondochter Nellie Ottenheijm-Korsten 
     Henk en Elly Ottenheijm-Brouwers      
     Leo Verberne 
     De Moennik 72, juli 2021 

De vrachtwagen voor het huis aan de Van Hövellstraat in 
Helden 

De ravage op de plek van het ongeluk met rechts de aanhanger van de le-
gertruck 

Het bidprentje. 



 

Johannes Jozef Peeters ( Helden 17-12-1889 - † Salzgitter (D) 30-10-1942) 
    Gehuwd met Francisca Henrietta Wetjens. 

Johannnes was bierbrouwersknecht en ook bankwerker van beroep. Als thuisadres stond 
Venlo de Parallelweg in een Duitse akte vermeld. Hij kwam uiteindelijk als strafgevangene 
604 in Strafgefangenenlager 35 in Wolfenbüttel / Heerte terecht. Hartzwakte zou de 
doodsoorzaak zijn geweest. Op 3 november 1942 werd hij begraven op het kerkhof 
Westerholz in Hallendorf rij E graf 59. Na de oorlog werd hij op het Nederlandse Ereveld in 
Hannover ter aarde besteld, graf E 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bronnen: Archief ITS Arolsen Archives 
  Archief KZ Drütte 
  Archief Stadt Salzgitter 
  Archief Heemkundevereniging Helden 
 

De Duitse overlijdensakte die in 1946 werd      
opgesteld 

Een Duitse registratiekaart. 

Nummer 152 is Johannes 



 

Thei Peeters (Theodorus) ( Maasbree 26-06-1887 - † Beringe 03-06-1946) 
    Gehuwd met Johanna Helena van Muilekom. 

Thei was vermoedelijk de enige schipper die ooit in Helden ingeschreven stond en voer o.a. 
op de Noordervaart. Beringe was de thuishaven. In september 1944 lag zijn schip De Hoop 
in de haven van Nijmegen voor anker toen de Duitsers het vorderden. Ze stopten het vol 
met uit winkels geroofde levensmiddelen en al het andere wat van pas kwam. Thei werd 
gedwongen naar Duitsland te varen met zijn vrouw en twee van de zeven kinderen, Joop en 
Bep. Daar kwamen ze midden in het oorlogsgeweld terecht. Zijn gezondheid leed daaronder 
en hij kreeg longproblemen. Na de bevrijding kwamen Thei, zijn vrouw Johanna en Bep met 
het eerste ziekentransport terug naar Beringe. Joop kwam later met de boot terug. Thei 

overleed aan de gevolgen van de longziekte die hij opgelopen had in Duitsland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden 
     De Moennik 38, februari 2010 (Giel Kessels en Patrick van t Hooft) 

Het bidprentje 

Zijn schip De Hoop. 



 

Nellie Pijn (Petronella Catharina) ( Rotterdam 27-06-1931 - † Koningslust 01-07-1942) 
Nellie was met haar broertje Leo te gast bij de familie Lormans in Koningslust. Door de barre 
oorlogsomstandigheden in Rotterdam werden kinderen, waaronder de kinderen Pijn, naar 
het platteland gestuurd om daar aan te sterken.  

Tijdens een onweer sloeg de bliksem in de keuken in via de bekabeling van de radiocentrale. 
Nellie zat zo dichtbij een schakelaar van dat systeem dat ze door die inslag getroffen werd en 
ter plekke stierf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Bronnen:   Archief Heemkundevereniging Helden 
      Peter Lormans 

Nellie als kleuter in een schoolbank in Rotterdam 

Het bidprentje. 



 

Huub van Ratingen (Hubertus) ( Roggel 24-05 1870 - † Beringe 26-10-1944) 
    Gehuwd met Petronella Wilms. 

Huub wordt in Beringe getroffen door een granaat op het veld achter zijn woonhuis op de 
hoek van de kanaalstraat - Noordervaart, samen met de dertienjarige Piet van Ninhuijs. 
Dochter Johanna Petronella kan beide slachtoffers die sterfdag bij de gemeente gaan 
melden. 

 

 

 

 

 

 

 Het bidprentje. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 De 
inschrijving 
van beide 

sterfgevallen bij de gemeente  

Helden. 

Bronnen:  Archief Heemkundevereniging Helden 
  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 



 

Sjeng van Rijt (Johannes Godefridus Hubertus)  Beesel 19-12-1890 – † Helmond 21-12-1944) 
Hij woonde in Helden en was sigarenmaker van beroep. Hij zou bij een verkeersongeval om het 
leven zijn gekomen. Verder is er echter niets bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 

 

 

 

 

 

 

De inschrijving van zijn overlijden bij de gemeente Helden 



 

Anton Roestenberg (Antonius Johannes Franciscus Cornelius) ( Tilburg 14-03-1914 – † Onbekend) 
Anton zit als onderduiker vaker met Jacques Frencken uit Beringe in de ringoven in 
Panningen verborgen tussen opgestapelde stenen. Op 10 augustus 1944 hebben beiden 
daar overnacht en ’s morgens schrikken ze wakker door het geluid van ronkende 
motoren en Duitse commando’s die gegeven worden. Ze blijven doodstil in hun 
schuilplaats zitten en wachten tot de Duitsers na bijna een uur weer vertrekken. Even 
later horen ze toch weer Duitse stemmen van achtergebleven soldaten die nu de rijen 
stenen doorzoeken. Daarbij worden ze ontdekt, maar omdat de soldaat naar zijn 
collega’s rent voor hulp, weet Jacques te ontsnappen. Anton heeft pech en wordt 
opgepakt. Hij wordt hardhandig op een legerauto gezet en afgevoerd. Daarna is niets 
meer over hem bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bron:  Archief gemeente Venlo 
 Archief Heemkundevereniging Helden 

De gegevens uit het archief van de gemeente Venlo 



 

Henricus Antonius Rongen ( Helden 02-06-1920 - † Weert 24-11-1944) 
 

Volgens de gegevens op onderstaande inschrijving van zijn overlijden, woonde hij in Helden en 
was hij timmerman van beroep. 

Verdere gegevens ontbreken echter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inschrijving van zijn overlijden bij de gemeente Helden 



Jacques Scheres (Jacobus Hendrikus) ( Egchel 14-01-1916 - † Den Haag 10-05-1940) 
Als soldaat van het 6e Depot Bataljon was de in Meijel woonachtige landbouwer Jacques 
gelegerd in Den Haag, waar hij dus op de eerste oorlogsdag sneuvelde. Hij werd daar in 
een massagraf begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden 
  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 

Het bidprentje waarop de achternaam verkeerd gedrukt is. 

De overlijdensakte van de gemeente Helden 



 

Albert Schers (Albertus Jacobus) ( Helden 25-06-1924 - † Sandbostel (D) 01-05-1945) 
Albert verleende dagelijks hulp aan de onderduikers van kamp Bovensbos en werd, tijdens 
de doorzoeking van boerderij Bovensbos op 17 juli 1943, door de Duitsers daar 
aangetroffen, gearresteerd en overgebracht naar Maastricht. Op 6 september volgde 
transport naar Amersfoort. Door een ‘begünstigung’ op 15 oktober 1943 verkreeg hij daar 
de vrijheid. Toen hij kaalgeschoren terugkeerde in het dorp schaamde hij zich enorm. Op 
advies van Wiel Houwen (verzet) dook hij onder en verbleef in Sevenum. Volgens Duitse 
gegevens kwam hij, na zijn tweede arrestatie op zeven april 1944, weer in kamp 
Amersfoort terecht. Als gevangene 1365 stond hij al op negentien september 1944 klaar 
om op transport te gaan naar Witten in Westfalen (D), maar dat ging niet door. Op negen 
oktober was dat wel het geval naar Neuengamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bewijs dat hij op 15 oktober 1943, na zijn eerste arrestatie, uit de gevangenis ontslagen werd. Maar ook ‘wieder 
eingeliefert’, 7-7-1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bronnen: 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Oorlogsgravenstichting  
Archief ITS Arolsen Archives 

 

Zijn kampkaart van Amersfoort. 



Antoon Schilte (Antonius Maria) ( Rotterdam 27-08-1907 – † Sachsenhausen (D) 15-11-1944) 
    Gehuwd met Adelaïda Antonia Dorothea Peeters. 

De eigenaar van Hotel Antiek in Helden-Dorp had ook de pech dat hij bij de razzia 
van 17 mei 1944 werd opgepakt. Hij verborg onderduikers in zijn woning. Via de 
gevangenis in Roermond en Kamp Vught brachten de Duitsers hem in september 
naar concentratiekamp Sachsenhausen. Daar overleed hij op 15 november 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Archief ITS Arolsen Archives 

De Duitse overlijdensakte die in 1948 werf opgemaakt 



 

Chrisje Segers (Christiaan Franciscus Gerardus) ( Helden 20-08-1936 – † Helden 31-03-1945) 
Het is zaterdag en de lagere school is uit, hetgeen toen normaal was op zaterdag. Chrisje 
en broer Fransje komen lopend om twaalf uur uit school. Jonger broertje Pierre komt hen 
tegemoet. Langs de weg bij hun huis tegenover de toenmalige Odaschool vinden ze een 
metaalachtige ‘bus’ die boer Bolle Ton daar had neergelegd, omdat die op zijn land lag en 
voor de Engelse militairen was bedoeld om op te ruimen. Het drietal besluit er mee te 
gaan voetballen. Tegen de muur, naar elkaar toe enz. totdat moeder roept dat het eten 
klaar is. Pierre pakt, wat later een splinterbom blijkt te zijn, de ‘voetbal’ op en gooit hem 
op een berg zand in de tuin. Daar begint dat ding te tollen en gek te doen. Grote broer 
Sjraar ziet dat en pakt Pierre beet en gooit hem van zich af. Dan wil hij ook zijn beide 
broertjes pakken, maar dan gebeurt het onheilspellende. De bom ontploft in het bijzijn 
van de Chrisje en Fransje. Chrisje weet zich nog slepend naar de keukendeur te bewegen, 
maar zakt daar ineen en is dood. Fransje is ter plekke overleden. Broer Sjraar blijft op een 

paar splinters na in zijn klompen ongedeerd, evenals Pierre. Moeder Segers-Dorssers bleef alleen achter met Sjraar 
en Pierre, want haar man was al in 1941 gestorven.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Pierre Segers † 

 

 

 

Het bidprentje 

De gemeentelijke overlijdensakte. 



Fransje Segers (Johannes Christiaan Franciscus) ( Helden 06-05-1938 –  
† Helden 31-03-1945) 

Het is zaterdag en de lagere school is uit, hetgeen toen normaal was op zaterdag. Fransje 
en zijn broer Chrisje komen lopend om twaalf uur uit school. Jonger broertje Pierre komt 
hen tegemoet. Langs de weg bij hun huis tegenover de toenmalige Odaschool vinden ze 
een metaalachtige ‘bus’ die boer Bolle Ton daar had neergelegd, omdat die op zijn land lag 
en voor de Engelse  militairen was bedoeld om op te ruimen. Het drietal besluit er mee te 
gaan voetballen. Tegen de muur, naar elkaar toe enz. totdat moeder roept dat het eten 
klaar is. Pierre pakt, wat later een splinterbom blijkt te zijn, de ‘voetbal’ op en gooit hem 
op een berg zand in de tuin. Daar begint dat ding te tollen en gek te doen. Grote broer 
Sjraar ziet dat en pakt Pierre beet en gooit hem van zich af. Dan wil hij ook zijn beide 
broertjes pakken, maar dan gebeurt het onheilspellende. De bom ontploft in het bijzijn 

van de Chrisje en Fransje. Chrisje weet zich nog slepend naar de keukendeur te bewegen, maar zakt daar ineen en is 
dood. Fransje is ter plekke overleden. Broer Sjraar blijft op een paar splinters na in zijn klompen ongedeerd, evenals 
Pierre. Moeder Segers-Dorssers bleef alleen achter met Sjraar en Pierre, want haar man was al in 1941 gestorven.  
 (Info: 2021 Pierre Segers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bidprentje. 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Pierre Segers † 

 

 

De gemeentelijke overlijdensakte. 

Het bidprentje. 



Piet Sillekens (Peter Johannes) ( Haelen 11-04-1902 - † Salzgitter (D) 01-12-1944) 
    Gehuwd met Wilhelmina Gertrudis Hanssen. 

Piet is uiteindelijk in het bekende Lager 6 in Watenstedt-Drütte (D) terechtgekomen en daar in het 
ziekenhuis aan een bacteriële ontsteking in zijn bovenbeen overleden. Na eerst daar op 8 
december 1944 begraven te zijn op het kerkhof Jammertal veld IV rij 5 graf D, is hij na de oorlog 
op het Nederlandse Ereveld An der Seelhorst in Hannover begraven, graf F 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen: Archief ITS Arolsen Archives 
  Archief KZ Drütte 

Archief Stadt Salzgitter 
  Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Zijn bidprentje met als geboortedatum 
12 april. 

De in 1949 opgestelde Duitse  overlijdensakte 
met als geboortedatum 10 april 

Het bewijs van zijn begrafenis 

De gemeentelijke inschrijving op 4 juli 1945 van zijn over-
lijden 



 

Driek Snijders (Hendrikus) ( Meijel 19-06-1894 - † Reppner (D) 30-03-1945) 
    Gehuwd met Petronella Steeghs. 

Hij werd als landbouwer ook bij de grote kerkrazzia van 8 oktober 1944 afgevoerd naar Duitsland 
om er te werken en kwam in Reppner Lager 24 terecht. Daar overleed hij en kwam in een 
massagraf terecht. Pas in september 1945 kan zijn overlijden bij de gemeente Helden 
ingeschreven worden. Zijn naam staat vermeld op de gedenksteen op het Nederlandse Ereveld in 
Hannover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: Oorlogsgravenstichting 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Archief Heemkundevereniging Helden 

 

De gemeentelijke overlijdensakte van 5 september 1945 

Het bidprentje. 



Ties Teeuwen (Mathijs) ( Helden 06-11-1872 - † Helden 18-11-1944) 
    Gehuwd met Beatrix Daniëls. 

Iezeren Henneskens ziene Ties was de naam waaronder Mathijs Teeuwen op de 
Baarloseweg in Helden bekend stond. Ties, slechthorend aan beide oren, ging op 17 
november 1944 de schapen die op ‘de Del’ graasden ‘verturen’. Dat betekende dat de 
schapen die met een ketting aan een pin in de grond vastgemaakt waren, naar een vers 
stukje gras verplaatst werden. De Duitsers hadden echter ten strengste verboden om het 
veld in te gaan. Dat werd dan ook nog tegen hem gezegd. Hij zou de kippen gaan voeren, 
was zijn antwoord. Toch ging hij het veld in en hoorde niet hoe Duitse soldaten hem 
riepen te stoppen en die losten toen hun dodelijke schoten. ’s Avonds laat moest Ties 
stiekem met een kruiwagen van het veld gehaald worden. Dokter Smeets sr. stelde vast 
dat hij met een schot recht door het hart op slag werd gedood. De dag erna eindigde 
voor de gemeente Helden de oorlog.  
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen:  Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
  Archief Heemkundevereniging Helden 
  De Moennik 59, De dood van mijn vader door Wiesje Dorssers-Teeuwen 

Zijn overlijdensakte 



 

Thei Theunissen (Theodorus) ( Meijel 29-05-1909 - † Nederweert 27-10-1945) 
   Gehuwd met Petronella Wilhelmina Beurskens. 

De oorlog overleefde hij, maar werd toch geconfronteerd met de naweeën. Samen met een 
andere inwoner ging hij vee ophalen in de weilanden bij ‘Den Hollander’ achter Stokershorst. 
De naast hem lopende koe trapte op een mijn met ook voor Thei fatale gevolgen.  

Hij was op 24 oktober 1938 gehuwd met Petronella Beurskens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 
Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 
Archief Heemkundevereniging Helden 

Zijn bidprentje 



 

 Dientje Tielen (Hubertina Johanna) ( Helden 30-06-1937 - † Gemert 08-12-1944) 
In november 1944 moesten de inwoners van Grashoek geëvacueerd worden. Ook de 
familie van Drees Tielen, bestaande uit vader, hoogzwangere moeder en acht kinderen 
moesten op 21 november ’s morgens te voet door de modder naar Beringe. Van daaruit 
werden ze met andere evacuees op vrachtwagens naar het Brabantse Handel-Gemert 
gebracht en in een apart lokaal in een school gehuisvest. Door het eerdere verblijf in een 
vochtige kelder bij Toon Cuijpers in Grashoek zaten ze namelijk van top tot teen onder de 
zweren (overdraagbare schurft). Daags erna bracht men hen naar een boerderij en werd er 
een kippenhok als noodwoning gemaakt. Dientje was erg ziek geworden van de tijd in die 
vochtige kelder. Ze had een zware niervergiftiging opgelopen en overleed aan de 
ontberingen. Ze werd op het kerkhof van Handel-Gemert begraven. In de nacht dat Dientje 
overleed was enkele uren eerder, de avond van zeven december haar broertje Jan 
(Johannes) geboren. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas)  Archief Heemkundevereniging Helden 
  Kees van Ginneke (foto graf)    HWG: Waar de Groote Molenbeek ontspringt.. 
                                 
 

De gemeentelijke registratiekaart van het gezin 

Het bidprentje 

Haar graf.  

Het gezin Tielen- Nooijen plm. 1943. Achteraan v.l.n.r.: Piet, Mien en 
An. Vooraan v.l.n.r.: Dientje, moeder Hendrina met Gonnie, Sjaak, 

vader Andries met Fientje en Truus. 

 



Nel Tielen (Maria Petronella Hubertina) ( Grashoek 06-05-1905 - † Weert 26-01-1945) 
    Gehuwd met Hubertus Engelen. 

Echtgenoot Bert werd op 8 oktober door de Duitsers gearresteerd en als dwangarbeider 
afgevoerd naar Duitsland. Moeder Nel bleef met vier kinderen, waarvan de jongste zes 
maanden oud was, achter. Tijdens de frontperiode bleven ze een tijd nog in Grashoek en 
verbleven daar regelmatig in een schuilkelder. Moeder Nel schijnt toen al klachten over de 
gezondheid te hebben gehad, maar de zorg voor de kinderen ging voor en er was ook 
geen dokter in de buurt om te raadplegen. Later moest het gezin op last van de Duitsers 
evacueren naar Koningslust. Bij terugkeer in Grashoek moest Nel opgenomen worden in 
het ziekenhuis in Weert. Daar is ze tijdens een spoedoperatie overleden. Haar lichaam 
werd in een kist naar huis gebracht en begraven op het oude kerkhof in Grashoek. Haar 
man Bert keerde heelhuids terug toen de oorlog afgelopen was en huwde in 1947 met 
Maria Christina Frencken, die weduwe was van oorlogsslachtoffer Piet (P.J.) Lenders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
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Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 

         

Nel met haar zoon Piet ? op de arm. 

Haar bidprentje  



 

Gerrit Tronchet ( Rotterdam 03-03-1925 - † Neuengamme (D) 20-12-1944) 
Als kantoorbediende kwam hij in Helden onderduiken en verbleef in hotel Antiek. Hier werd 
hij op 17 mei 1944 tijdens een razzia gevangengenomen en naar kamp Amersfoort gebracht. 
Daar bleef hij tot 10 september, om op die dag naar Hamburg- Neuengamme getransporteerd 
te worden. Daar overleed hij op het adres Hausdeich 10 op twintig december aan een 
darmontsteking, volgens de overlijdensakte. Zijn kampnummer was 49272. 
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ITS Arolsen Archive 
Archief KZ Drütte 
Stadtarchiv Salzgitter 
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De overlijdensakte, opgemaakt 20-12-1944 

Een gegevenskaart. 

Registratiekaart van zijn overlijden. 



 

Jean Tummers (Wilhelmus Johannes) ( Euskirchen (D) 21-11-1911 – † Rhenen 13-05-1940)  
De in Sittard woonachtige Jean Tummers had verkering in de gemeente Helden en zou 
na de oorlog gaan trouwen. Als dienstplichtig soldaat van de Mitrailleur Compagnie, 
1e bataljon van het 24e Regiment Infanterie was hij toegevoegd aan een andere 
compagnie die een verkenning / aanval moest uitvoeren in de buurt van de 
timmerfabriek ‘De Stoomhamer’ op de Grebbeberg bij Rhenen.  
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Archief Heemkundevereniging Helden 
Oorlogsgravenstichting 

Zijn bidprentje 



 

 

Bertien van der Velden (Hubertina Maria Barbara) ( Panningen 06-04-1940 –  
† Helden 18-11-1944) 

Het gezin Van der Velden had een winkel in groente, fruit en kruidenierswaren op de 
Ruijsstraat in Panningen. Tijdens een beschieting met granaten op 18 november 1944 
zocht het gezin, bestaande uit, opa, oma, vader, moeder en zeven kinderen, beschutting 
in een halfronde schuilkelder gelegen achter het huis, die in normale tijden werd benut 
als aardappelopslag. Rond 11.00 uur wilde oma in huis beginnen met koken en liep de 
achterbouw binnen. Bertien volgde haar spontaan en op dat moment sloeg een granaat 
in. Door de luchtdruk werd het glas met kracht de ruimte ingeblazen en Bertien werd 
getroffen door een glasscherf in haar slaap. Aan de gevolgen van deze verwonding is zij 
kort daarna overleden. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden, Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas), Familie Van der Velden 

De overlijdensakte 

Het gezin Hermanus Jacobus Van der Velden en Helena Isabella Engels met links 

vooraan Bertien 



Sef Verbugt (Joseph) ( Panningen 06-10-1910 - † Bergen-Belsen (D) 31-05-1945) 
De smid uit Panningen werd ook slachtoffer van de razzia op 17 mei 1944. Via de 
gevangenis van Roermond, Kamp Vught,  concentratiekamp Sachsenhausen en het Zuid-
Duitse kamp Leonsberg kwam ook hij uiteindelijk in Bergen-Belsen terecht. Na de 
bevrijding van dit kamp overleed hij daar op 31 mei 1945.   

Pas op 7 april 1951 vond de lijkdienst in de kerk plaats. 
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Familie Verbugt 
 

 

Zijn kampkaart in Vught. 

Zijn bidprentje. 



Cor Vercoulen (Cornelis Theodorus)  ( Helden 01-03-1923 - † Helden 07-08-1950) 
Cor werd op 10 augustus 1944 thuis door de Duitsers (A.K.D.) gearresteerd en na 
terugkeer in mei 1945 uit het concentratiekamp in Duitsland bleek hij 
rugwerveltuberculose te hebben opgelopen. Na een jarenlange lijdensweg overleed hij 
op 7 augustus 1950 en werd in Helden begraven. Zijn graf is inmiddels geruimd. 

 

 

  

 

 

 

 

Zijn bidprentje. 



 

Driekes Verhaegh (Hendrikus) ( Grashoek 23-02-1902 - † Salzgitter (D) 14-01-1945) 
    Gehuwd met Ardina Maria Cuijpers. 

Nadat ook hij door de Duitsers is opgepakt komt Driekes te werken in Heerte (Watenstedt-
Salzgitter) en verbleef in Lager 6. Volgens overlevering zou hij daar doodgevroren zijn. 
Volgens een Duitse akte is hij op een sintelstortplaats overleden. Hij werkte van 16 oktober 
1944 tot 13 januari 1945 bij de Reichswerke Hermann Göring. Op de ene Duitse akte staat 
echter als doodsoorzaak hartfalen en op een andere hart- en bloedsomloopzwakte, terwijl 
op de Duitse akten 29 februari als geboortedatum staat genoteerd en op de Nederlandse 
akten 13 januari als sterfdatum. Op 16 januari wordt hij op het kerkhof Jammertal begraven 
op veld IV, rij 8 graf I. Uiteindelijk wordt zijn stoffelijk overschot op het kerkhof in Beringe 
herbegraven. 
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Zijn bidprentje. 

De registratie met vermelding stoornis in de bloedsomloop 

De registratie met doodsoorzaak hartfalen 



 

Geel Verhaegh (Michiel) ( Panningen 03-02-1890 – † Mülheim an der Ruhr (D) 23-04-1945) 
Gehuwd met Maria Catharina Giesen. 

Vanuit zijn Arbeitslager in Mönchen-Gladbach? was hij onderweg naar huis. Volgens het 
bidprentje overviel hem een verraderlijke ziekte (vlektyfus) waardoor hij in het St. 
Franciscusziekenhuis in Mülheim (an der Ruhr) terechtkwam, waar hij kwam te overlijden 
en in eerste instantie daar ook werd begraven. Naderhand werd zijn stoffelijk overschot op 
het oud parochiekerkhof in Panningen herbegraven. 
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De inschrijving bij Reichsbetriebswerke  in Mönchen-Gladbach, met nummer 97 

De overlijdensakte van de gemeente Helden 

Het bidprentje. 



 

Sjeng Verhaegh (Johannes Martinus) ( Swalmen 02-02-1906 – † Salzgitter (D) 24-01-1945) 
    Gehuwd met Petronella Catharina van Zon. 

Volgens de Duitse vergoedingenkaart was hij na zijn deportatie tewerkgesteld bij de Hütte 
Braunschweig en verbleef hij volgens een andere kaart in Watenstedt Lager 6. Hij overleed in 
het ziekenhuis in Drütte en werd op het kerkhof Jammertal begraven op veld V, rij 11, graf 4. 
Na afloop van de oorlog werd zijn lichaam overgebracht naar het Nederlandse Ereveld in 
Hannover, graf G 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Duitse overlijdensakte, opgemaakt op 31 mei 1946. 

De gemeentelijke overlijdensakte. 



 

Bertus Verstappen (Hubertus Leonardus) ( Helden 16-03-1915 – † St. Oedenrode 11-05-1940) 
    Gehuwd met Wilhelmina Theodora Mathilda Bos. 

Dienstplichtig soldaat Bertus Verstappen maakte deel uit van de 2e Compagnie van het 2e 
Bataljon van het 2e Regiment Infanterie en was gelegerd bij de Peel-Raamstelling in Uden. 
Tijdens de chaotische terugtocht van de Nederlandse troepen uit deze stelling, na de 
doorbraak van Duitse troepen, kwam het bevel om  weerstand te bieden aan en achter 
de Zuid-Willemsvaart. In de daaropvolgende gevechten in het gebied tussen Volkel en 
Sint Oedenrode is Bertus gevallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

De gemeentelijke overlijdensakte. 

Zijn bidprentje. 



 

Verstappen (Anna Maria) ( Grashoek 14-12-1914 - † Baarlo 17-11-1944) 
    Gehuwd met Albertus Leonardus Hanrats. 

Mia was met haar zoontje door de Duitsers uit de boerderij gezet. Haar man Bertus zat als 
krijgsgevangene in Duitsland. Ze ging daarom naar het huis van haar zus Door Steeghs-
Verstappen in Beringe, waar ze die dag aan het helpen was met de koeien te melken. De 
granaten vlogen echter over en weer en Mia ging terug naar de stal, toen ze door een 
granaatscherf in de rug getroffen werd. Zwaargewond werd ze met een fietskarretje naar 
een provisorisch lazaret in Everlo gebracht. De terugtrekkende Duitse troepen verplaatsten 
dat naar de Rode Kruispost in kasteel d’Erp in Baarlo. Daar moet ze vrijwel meteen na 
aankomst zijn overleden. Baarlonaar Theo Driessen timmerde een eenvoudige kist, maar 
voordat ze daarin werd gelegd, maakte hij enkele foto’s van het opgebaarde lijk. Ook 
knipte hij een lok haar af en deed haar trouwring van de vinger. Zus Marga waste haar 

kleren en borg die op. Mia kon in de tuin van de familie  Driessen begraven worden. Begin februari 1945 kon ze daar 
opgegraven worden omdat haar naam en woonplaats bekend waren geworden. Op 15 februari kon ze op het 
Beringse kerkhof herbegraven worden. Haar man Bertus zat toen nog in krijgsgevangenschap. Na thuiskomst kreeg 
hij al in Maastricht via een pater het slechte nieuws over zijn vrouw te horen.  

     

Mia op haar sterfbed. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen: 
Archief Heemkundevereniging Helden 
Theo Driessen, De Moennik 69, juli 2020 

Haar bidprentje 

De kasteelboerderij in Baarlo. 



Sjaak Vervuurt (Jacobus Antonius) ( Deurne 26-05-1920 - † Helden 16-12-1944) 
Op zestien december 1944 liep Piet Steeghs door een afgezet en verboden mijnengebied 
om op de akker van zijn familie in de Belgenhoek te Grashoek te gaan werken. Hij trapte 
op een mijn en raakte ernstig gewond aan een been. Hij schreeuwde hevig bloedend en 
krimpend van de pijn om hulp. Zijn broer Bertus was met paard en wagen via een veilige 
route ook onderweg en hoorde het hulpgeroep. Bij de familie Van Mullekom gekomen 
sprong Sjaak Vervuurt op de wagen om ook mee te gaan helpen. Hubert Houben was ook 
te voet op het geroep afgekomen, maar bij Piet trapte ook hij op een mijn en bleef gewond 
liggen. Het lukte Bertus en Sjaak om de gewonden op de kar te trekken, zonder er van af te 
hoeven stappen. Op de terugweg trapte het paard ook op een mijn en raakte gewond en 
ging slingerend verder. Sjaak stapte af om het paard los te koppelen. Teruglopend van dat 
karwei trapte hij op een mijn die precies op de rand van het karrenspoor lag en viel daarbij 
op een tweede mijn. Hij was op slag dood. Het lukte een toegesnelde Hein van Mullekom 

om de gewonden daar weg te krijgen. Zij werden met een Britse Rode Kruiswagen naar het ziekenhuis in Weert 
gebracht. Pas een dag later kon het dode lichaam van Sjaak uit het mijnveld gehaald worden. Het daar liggende 
gewonde paard moest met enkele schoten uit zijn lijden verlost worden.  

 

De kop van het artikel over het voorval op de Marisberg in De Moennik 47, maart 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
Archief Heemkundevereniging Helden 
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       Zijn bidprentje. 

Het huidige kruis in het bos aan de 
Marisbaan 



Giel Vestjens (Wilhelmus Hendrikus) ( Panningen 17-05-1908 – † Hildesheim (D) 25-03-1945) 
          Gehuwd met Eliza Maria Hubertina Stroeken. 

Ook hij werd tijdens de 8-oktoberrazzia meegevoerd naar Duitsland en kwam daarbij in 
Hildesheim terecht waar hij behoorlijk lichamelijk verzwakte. Omdat hij niet meer kon 
werken heeft een Duitser hem zodanig geslagen dat hij vanuit het stadscentrum kruipend 
zich voortsleepte tot aan de poort van het St. Bernwards-Krankenhaus. Daar werd hij 
opgepakt en verzorgd door een andere Heldenaar, Herman Hermans, maar dat mocht 
helaas niet meer baten. 

Info: Af en toe denk ik nog aan die dagen …., Herman Hermans 1989 

 

 

 

 

 

 

Zo tekende Herman Hermans het 
verhaal van Giel op in zijn boek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeentelijke overlijdensakte. 



 

Jan Willemsen (Johannes) ( Sevenum 17-03-1884 - † Grashoek 19-11-1944) 
    Gehuwd met Bernadina Segers. 

Na dagen onder granaatvuur te hebben gelegen in Grashoek werd Jan enkele minuten 
voor de bevrijding door een kogel in de buik getroffen. Omdat het een dum-dumkogel 
was, aan de voorkant afgeplat en met een kruis er in gezaagd, gaat die kogel niet door 
het lichaam, maar blijft er in steken en draait in het lichaam rond, waardoor alles 
binnenin vernield wordt. Jan was dan ook meteen dood.  
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Een statige foto. 

Zijn bidprentje  



 

Lei Wilms (Leonardus) ( Panningen 22-05-1903 - † Venlo 05-05-1945) 
Geen gegevens bekend. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden 

Alleen een bidprentje gevonden 



 

Peter Johannes Wilms  ( Helden 15-09-1908 - † Tegelen 15-01-1945) 
    Gehuwd met Anna Catharina  Hubertina Peeters. 

In Tegelen werd hij tijdens een vluchtpoging over de Maas door de Duitsers 
neergeschoten en overleed ter plaatse. Hij werd in Tegelen begraven op de 
Gemeentelijke Begraafplaats. Als inwoner staat zijn naam daar ook op het 
oorlogsmonument in de Veldstraat vermeld. Hij stond te boek als fabrieksarbeider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:  www.WO2slachtoffers.nl 

 

Alleen een bidprentje gevonden 1 

Het verhaal over de executie van Peter oo WO2slachtoffers.nl. 



 

Sjraar Wilms (Gerardus Mathijs) ( Beringe 28-02-1920 - † Gronau (D) 18-05-1945) 
Werd op 8 oktober ook opgepakt en kwam uiteindelijk in het ziekenhuis in Hildesheim terecht, 
maar was zodanig verzwakt dat hij na een overplaatsing overleed.  

Info: Af en toe denk ik nog aan die dagen …, Herman Hermans, 1989. 

Die overplaatsing moet dan naar Gronau zijn geweest en daar is hij in het lazaret gestorven aan 
tuberculose! Hij werd begraven op het kerkhof Jammerdal ? veld V, rij 3 graf 8. Later werd hij 
herbegraven op het Nederlandse Ereveld in Hannover, graf B 14. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 
 
  
 

 

De vermelding van het overlijden in Gronau 

 

De overlijdensakte 

Het bidprentje 



 

Theo Wilms (Theodoor) ( Beringe 14-09-1895 - † Tegelen 30-12-1945) 
Gehuwd met Johanna Maria Crommentuijn 

Tijdens de kerkrazzia op acht oktober 1944 werd ook hij meegenomen voor de Arbeitseinsatz 
in Duitsland. Na afloop van de oorlog kwam hij echter thuis om verzorgd te worden. 
Uiteindelijk moest hij zelfs overgebracht worden naar het ziekenhuis in Tegelen, waar hij 
overleed. Op drie januari 1946 werd hij op het kerkhof in Beringe begraven. 
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De overlijdensakte van de gemeente Helden 

Het bidprentje 



 

Tinus Wilms (Martinus) ( Grashoek 10-09-1916 - † Grashoek 26-10-1944) 
Vanaf acht oktober 1944 (de kerkrazzia) zat Tinus, om deportatie te ontlopen, verborgen 
boven de turf in de schuur. Zijn zus Nel moest koken voor de Duitse majoor Ulrich 
Mattaeas, de Abschnittscommandant in Helden, en zijn liefje worden. Ze weigerde dat en 
stak hem met een scherp voorwerp in zijn hand. Daarop (25 oktober) moest het gezin 
hun huis verlaten en trokken de Duitsers er in. Tinus zat nu gevangen op hun eigen 
boerderij. Toen zijn zus een dag later terug moest om bonkaarten op te halen zag ze 
alleen een gat in het dak van de schuur. Bij de zoektocht in de tuin stuitten ze op een graf. 
Dat bleek van een Wehrmachtsoldaat te zijn. Toch vonden ze nog een tweede graf dat zo 
diep gegraven was aan de rand van het bos dat het niet ontdekt mocht worden. Daarin 
lag Tinus met een kaal geschoren hoofd en een muts over zijn hoofd. Hij was met een 
gericht schot geëxecuteerd. Nel heeft dat steeds ervaren als zijnde de straf voor haar 

weigering bij de majoor. 
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Het bidprentje 

De overlijdensakte van de gemeente Helden 



 

Gerrit Zegers (Gerardus Johannes) ( Beringe 29-12-1921 – † Hildesheim (D) 30-03-1945) 
De landbouwer Gerrit kwam na zijn deportatie terecht In Hildesheim, waar hij ook kwam te 
overlijden. Hij werd daar begraven op het Sankt Godehardi Kerkhof, maar zijn graf is onbekend 
gebleven. 
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De overlijdensakte van de gemeente Helden 



 

Michiel Zegers (Michaël Leonardus) ( Grashoek 17-02-1913 –  
† Salzgitter (D) 02-02-1945) 

Na zijn deportatie op acht oktober 1944 werd Michiel tewerkgesteld in Salzgitter-Watenstedt 
Lager 6. Daar overleed hij ook en werd oorspronkelijk op zes februari 1945 begraven op het 
kerkhof Jammertal, veld IV, rij 11, grafnr. E. Hij kon herbegraven worden op het kerkhof in 
Grashoek, rij 3 graf 6. 
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De overlijdensakte die in 1949 werd opgemaakt 

Het bewijs dat Michiel op het Buitenland Kerkhof Jammertal op 6 februari werd 

begraven 



 

Bernard Zwiers (Bernardus) ( Coevorden 23-10-1924 - † Sevenum 14-03-1945) 
Bernard woonde in Helden volgens de overlijdensakte van de gemeente Helden. 

Verder gegevens ontbreken helaas. 
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De overlijdensakte van de gemeente Helden 


